
JAPAN ONDER DE TOKOEGAWA'S

De maatschappij, gekenmerkt door strenge regels en een uitgebreid en
verfijnd ceremonieel (ook door een 'hogere' en een 'lagere' taal), werd
door de Tokoegawa's zo statisch mogelijk gehouden, waartoe zij het de
gehoorzaamheid predikende Confucianisme zoveel mogelijk bevorder-
den. De macht berustte bij de landheren: aan hen moesten de boeren, ca.
80% van de bevolking, niet minder dan twee- tot drie-vijfde van de
oogst afstaan: De Sjogoen persoonlijk was landheer over bijna een derde
van alle landbouwgronden, zijn verwanten over een tiende, de rest van
alle landbouwgronden was bezit van enkele honderden daimio's. In die
feodale maatschappij hadden de samoerai geleidelijk een andere functie
gekregen: de Tokoegawa's wisten onderlinge oorlogen te voorkomen en
de samoerai behoefden dus niet langer als ridders te vechten voor hun
daimio - de meesten gingen ambtelijke werkzaamheden voor hem ver-
richten.

Die samoerai waren de enigen die in hun dagelijks bestaan gewapend
mochten zijn: zij droegen dan een zwaard en bezaten het recht, elke lager
geplaatste die zich niet aan de regels hield, ter plekke het hoofd af te
slaan. Dat risico was niet gering: de regels hadden betrekking op de
kleinste details van het dagelijks leven en van de mannelijke Japanners
was één op de zeventien een samoerai - het is niet overdreven te zeggen
dat de overige zestien dagelijks in levensgevaar verkeerden. In deze door
angst gedomineerde, verwrongen samenleving (men heeft het Japan van
de Tokoegawa's wel 'de absolute politiestaat' genoemd) hadden slechts
diegenen een kans om te overleven bij wie het er van hun vroegste jeugd
af was ingestampt dat zij zich slaafs aan alle geldende regels dienden te
onderwerpen en dat zij hun werkelijke gevoelens nimmer mochten
tonen.

Deze als statisch bedoelde verhoudingen nu werden al in de zeven-
tiende en achttiende eeuwaangetast door economische ontwikkelingen
- de ambachtslieden en vooral de handelaren kregen een veel belangrij-
ker rol in de samenleving dan met het geldend bestel in overeenstem-
ming was. Rijst was als ruilmiddel ten tijde van de komst der Portugezen
door het veel mobielere muntgeld vervangen - dat nieuwe ruilmiddel
ging zich ophopen bij rijke handelaren bij wie veel daimio's en samoerai
maar vooralook veel landbouwers in de schuld kwamen te staan; die
laatsten verkochten dan vaak hun bezitsrecht op de grond en werden
pachters van de rijksten der handelaren. De steden waar de kapitaalkrach-
tigen woonden (het rijkst werd de handelaarsfamilie Mitsoei) breidden
zich uit; Edo en vooral Osaka (zie kaart VIII op pag. 468) werden grote
centra van handel en ambacht, zelfs van een beginnende fabrieksmatige
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