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uit. Na jaren van heilloze verwarring ontstond een grote, door de familie
Mitsoei gefinancierde samenzwering tegen de Tokoegawa's: samenzwe-
ring van de daimio's der 'Buitengebieden' van wie enkelen hun financiële
problemen effectiever hadden kunnen oplossen dan de Sjogoen, van de
in zijn machteloos isolement ontevreden hofadel en van de groothan-
delaren van Osaka. In 1867 werd delaatste Sjogoen ten val gebracht (hij
vroeg ontslag) - de keizer daarentegen, de vijftienjarige Moetsoehito,
werd gehandhaafd, gaf zijn regeringsperiode een nieuwe aanduiding:
Meidji ('Verlicht Bewind'), en in zijn naam was het dat nu de ene
proclamatie na de andere werd uitgevaardigd die tezamen de z.g.Meidji-
restauratie inhielden; zij waren gericht op de modernisering van Japan.
'Over de gehele wereld', aldus in r868 een van die proclamaties, 'zullen
wij naar kennis zoeken én aldus zal de grondslag van het keizerlijk
bewind versterkt worden.' Een jaar later verliet de keizer Kioto en nam
hij zijn intrek in het vroegere paleis der Tokoegawa's in Edo, dat nu tot
'Oostelijke hoofdstad', Tokio, werd herdoopt. "

Spoedig werd het feodalisme afgebroken. Dat begon aan de top: de
daimio's van de 'Buitengebieden', initiatiefnemers tot de ommezwaai,
droegen hun macht aan de keizer over en de overige daimio's moesten
toen dat voorbeeld volgen. Alle daimio's werden gouverneurs van hun
vroegere leengebieden en zij behielden een tiende van alle inkomsten
die deze opleverden; velen hunner, vooral de daimio's der 'Buitengebie-
den', verwierven bovendien spoedig hoge en invloedrijke posities in het
centrale bestuur van het land. Daarentegen kwamen door de ontfeoda-
lisering de samoerai maatschappelijk in de lucht te hangen: een numeriek
aanzienlijke groep van ca. vierhonderdduizend zwaarddragende ridders,
mèt hun gezinsleden bijna twee van de vier-en-dertig miljoen Japanners.
Eerst kregen die samoerai jaargelden uitbetaald, later werden deze afge-
kocht met een bedrag ineens. Verscheidenen van die ridders, vooral
diegenen die voordien met succes ambtelijke functies hadden uitgeoe-
fend, wisten posities te verwerven in het nieuwe bestuursapparaat, in het
zich ontplooiend bedrijfsleven, in het nieuwe leger of op de nieuwe
vloot, maar anderen, verstard in hun eeuwenoude tradities, konden zich
niet aanpassen en kwamen telkens opnieuw in opstand; de grootste
rebellie van de samoerai deed zich in r877 voor, kort na de invoering van
de algemene militaire dienstplicht - de strijd die door de samoerai
verloren werd, vergde meer dan dertigduizend mensenlevens, de leider
der rebellen liet zich op hun laatste slagveld door een vriend onthoofden.

Extra moeilijk kregen het aanvankelijk ook de landbouwers doordat
zij nu in geld grondbelasting moesten gaan betalen en doordat de prijzen
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