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Mitsoei, Mitsoebisji en Soemitomo, bezaten tezamen een kwart van dat
nationaal vermogen, de familie Mitsoei alléén ca.een zevende. Het waren
deze ondernemers-oligarchieën, de z.g. zaibatsoe, die door hun verbin-
dingen met de wereld van de politiek tot omstreeks 1930 Japans binnen-
lands en buitenlands beleid bepaalden - nadien kwam het zwaartepunt
van de macht eerder bij de strijdkrachten te liggen.

Vanwaar die verschuiving?
Zij hing, menen wij, vooral samen met het feit dat de strijdkrachten

toen zuiverder dan de zaibatsoe (grootkapitalisten die het buitenland
kenden en die, voorzichtig als zij waren, riskante oorlogen uit de weg
wilden gaan) uitdrukking gaven aan wat de nationale ideologie was
geworden. Op de inhoud van die ideologie komen wij nog terug; hier
willen wij er slechts op wijzen dat zij in haar moderne vorm haar
oorsprong vond in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw, toen de kaders
van leger en vloot nog maar weinig invloed hadden gehad en juist de
vormgevers van de nieuwe Japanse staat het wenselijk hadden geacht om
de Japanse volksmassa's te doordringen van het denkbeeld van Japans
grootheid en van de noodzaak van onbeperkte gehoorzaamheid aan de
keizer. Conform het advies van die vormgevers had keizer Moetsoehito
in 1882 twee proclamaties uitgevaardigd die in de jaren '30 van deze eeuw
en ook in '40-'45 nog onverzwakt golden: in de ene was het bewaren
van een volstrekte eenheid in het staatsbestel vooropgesteld, in de andere
aan alle militairen voorgehouden dat zij, als het tot oorlog kwam, liever
moesten sneuvelen dan zichzelf, hun familieleden, hun voorouders en
hun keizer de schande aandoen van krijgsgevangene te worden. Over-
trokken denkbeelden? Naar Westerse maatstaven zou men ze zo kunnen
noemen maar zij knoopten aan bij de ideologie van het feodalisme;
blijkbaar was door de bedoelde vormgevers gemeend dat een strakke
leer, een uitbreiding als het ware van het Boesjido tot het gehele volk,
nodig was om te voorkomen dat de ontzaglijke spanningen die uit de
velen verbijsterende openstelling van het land, de volledige omvorming
van het staatsbestel en de geaccentueerde klassentegenstellingen voort-
vloeiden, tot heftige explosies zouden leiden. Dociele gehoorzaamheid
moest vooropstaan en werd, in aansluiting op de denkpatronen die vooral
in het Tokoegawa-tijdperk tot ontwikkeling waren gekomen, met kracht
bevorderd. Afwijkende ideologieën werden afgewezen. Het liberalisme
bleef zwak en het socialisme, het anarchisme en het communisme kregen
nog minder kans om van de grond te komen - de aanhang van die laatste
drie, meestal scherp vervolgde politieke richtingen bleef klein en mach-
teloos.


