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militairen opvallend gedisciplineerd vochten en zich van wandaden
jegens de burgerbevolking onthielden, werden over en weer zware
verliezen geleden. De beslissing viel, toen een sterk Russisch eskader dat
in oktober 1904 de Oostzee verlaten had en dat had mogen bunkeren op
het Franse Madagascar en in Frans-Indo-China, in mei 1905 in een grote
zeeslag in de wateren tussen Japan en Korea werd vernietigd. Conform
Japans wensen bemiddelden de Verenigde Staten - de vrede schonk
Japan Port Arthur, het schiereiland Liautceng, de (door de Russen aan-
gelegde) Zuid-Mandsjoerijse spoorweg die van Port Arthur naar Mand-
sjoerije's hoofdstad Moekden liep, en de zuidelijke helft van het eiland
Sachalin (zie kaart VIII op pag. 468) - óók werd bepaald dat Korea
voortaan onder Japans gezag zou staan. Alle verzet van de Koreanen ten
spijt, werd Korea in 1910 door Japan geannexeerd; dat werd de opmaat
tot een ongeremde economische exploitatie van het onderworpen land,
waartegen de Koreanen herhaaldelijk, maar vergeefs, in verzet zouden
komen.'

In '14 (Moetsoehito was twee jaar eerder overleden en opgevolgd door
zijn oudste zoon die aan zijn bewind de aanduiding Taisjo, 'Verheven
Rechtvaardigheid', gaf), ging Japan als Engelands bondgenoot aan de
Eerste Wereldoorlog deelnemen. Na afloop daarvan verwierf het de
Duitse bezittingen en rechten in China, o.m. het recht om er in de
Chinese kustprovincie Kwantoeng (zie kaart VIII) een eigen leger op
na te houden, en kreeg het het mandaat over enkele vroegere Duitse
eilandengroepen in de Stille Oceaan - historisch was wellicht nog be-
langrijker, en zeker tekenender, dat het in 'IS een-en-twintig eisen aan
China had gesteld die, waren zij ingewilligd, in heel China de macht in
de handen van Japanners zouden hebben gelegd. China had die eisen
afgewezen. Veel Chinezen waren nadien Japan als een potentieel gevaar

1 De Japanse bezetting begon met het aanleggen van een kadaster, hetgeen er toe
leidde dat grote landbouwgebieden waar de boeren niet konden aantonen dat zij
wettig eigenaar van de grond waren, aan Japanners werden toegewezen. Een opstand
tegen die massale confiscaties werd in maart 'I9 met geweld onderdrukt. Veel Kore-
anen, van huis en hof verdreven, moesten slechtbetaald werk in Japan accepteren waar
zij, buiten de Japanse natie vallend, als wezens van lager allooi werden behandeld.
Toen Japan op I september '23 getroffen werd door een aardbeving die de havenstad
Jokohama geheel en Tokio goeddeels verwoestte (vijf-en-twintigduizend mensen
verloren het leven en de schade beliep een tiende van het nationaal vermogen),
ontlaadden de verwarring en de angst zich in een drijfjacht op anarchisten, socialisten
en communisten, alsook op Koreanen van wie enkele duizenden werden vermoord,
hoofdzakelijk door de politie en door extreem-rechtse groepen.


