
BEZETTING VAN MANDSJOERIJE

minister-president, door de keizer gesteund, weigerde te bukken; er werd
een aanslag ophem gepleegd waarbij hij zwaar gewond raakte. Die hoge
marine-officieren die voorstanders waren geweest van het Londense
verdrag, werden nadien door de marinestaf uit de dienst verwijderd en
de staf zelf werd aangevuld met een aantal felle chauvinisten. Ook gingen
leger en vloot, beide zelfstandige eenheden binnen het (straks te beschrij-
ven) Japans staatsbestel, tot interne zuiveringen over. Tegelijkertijd werd
door legerofficieren een staatsgreep voorbereid teneinde een militair
bewind in te stellen, geleid door de minister van oorlog, een generaal
- dat plan werd in maart '3I opgegeven toen bleek dat die minister
medewerking weigerde. Belangrijk was dat bij deze samenzwering niet
alleen jeugdige officieren betrokken waren maar ook oudere, die hoge
posities bekleedden, zoals de sous-chef van de generale' staf.

Hoezeer het regeringsgezag, d.w.z. het gezag van de burgerlijke mi-
nisters, was uitgehold, bleek zes maanden later, in september' 31. Die-
genen die wensten dat Japan een overheersende invloed in China zou
krijgen, beseften dat dan eerst Mandsjoerije onder Japanse controle
moest worden gebracht. In de hoofdstad, Moekden, bevond zich een
Japans militair contingent ter bescherming van het eindstation van de
Zuid-Mandsjoerijse spoorweg. Binnen het in Kwantoeng gelegerde Ja-
panse leger, het z.g. Kwantoeng-leger, ontstond nu het plan om in
Moekden een crisis te forceren die tot de bezetting van Mandsjoerije zou
leiden. Omtrent dat plan werd de Japanse regering evenwel gewaar-
schuwd, waarna de minister-president en de minister van buitenlandse
zaken met instemming van Hirohito besloten, een generaal naar Moek-
den te zenden met een bnief van de minister van oorlog waarin elke
zelfstandige actie werd verboden - de generaal die voorstander was van
het gesmede plan, reisde zo langzaam mogelijk naar Moekden toe, kwam
er pas enkele uren voordat een incident geprovoceerd zou worden, aan
en haastte zich een bordeel op te zoeken. Daar vertoefde hij nog toen de
Japanse troepen, bewerend dat er een aanslag was gepleegd op hun
spoorlijn, de nabije Chinese kazerne aanvielen. De meeste Chinese
militairen wisten te ontkomen, maar meer dan tweehonderd sneuvelden.
Tezelfdertijd bestormden andere Japanse militairen de stad Moekden
waar vijf-en-zeventig Chinese politiemannen werden gedood, en de
volgende ochtend gingen de Japanners tot de bezetting over van het
arsenaal en het vliegveld van Moekden. De geschokte Japanse regering
eiste het stopzetten van de actie en deed de Volkenbond weten dat het
in Mandsjoerije weer rustig zou worden - het Kwantoeng-leger zette de
operaties voort en bezette in korte tijd heel Mandsjoerije. 'De regering',


