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zo verklaarde de secretaris van Hirohito's naaste adviseur, de bejaarde
prins Saionji, aan een lid van het Japanse Hogerhuis, 'is van begin tot
eind door de militairen volledig bedrogen." De regering was evenwel
niet alleen bedrogen, ze werd nu ook bedreigd: in oktober werd een
komplot van legerofficieren ontdekt die het gehele kabinet met een
luchtaanval wilden uitschakelen - de samenzweerders kregen van de
minister van oorlog twee dagen huisarrest en een reprimande en zagen
zich nieuwe standplaatsen buiten Tokio toebedeeld. In december trad het
. kabinet af. Het nieuwe, geleid door de vijf-en-zeventigjarige Tsoejosji
Inoekai, wilde ernst maken met het aanpakken van de strijdkrachten,
zulks conform de wensen van de keizer die in zijn formatie-opdracht aan
Inoekai geschreven had: 'Het ingrijpen van het leger in de binnen- en
buitenlandse politiek en zijn eigenzinnigheid vormen verschijnselen die
Wij, terwille van het heil van de natie, met bezorgdheid moeten gade-
slaan."

Begin '32 ontstond in Sjanghai een gevecht tussen Chinese militairen
en Japanse mariniers die in het Japanse deel van de Z.g. Internationale
Wijk gestationeerd waren. Zes weken van gevechten volgden waarbij
Japanse marinevliegtuigen de Chinese posities in een dichtbevolkt deel
van Sjanghai aan zware bombardementen onderwierpen. Die strijd in
Sjanghai duurde nog voort toen het Kwantoeng-Ieger bekend maakte dat
het in Mandsjoerije, herdoopt tot Mandsjoekwo, een aparte regering had
geïnstalleerd onder leiding van de laatste Chinese keizer, de jeugdige
Poe Ji. Ook in Japan-zelf zetten de extremistische krachten onverdroten
hun intimiderende acties voort: eerst werden de minister van financiën
uit het vorige kabinet en de president-directeur van het Mitsoei-concern
vermoord door leden van het 'Verbond des Bloeds', een van de vele
ultra-chauvinistische geheime groeperingen die in het land waren ont-
staan; toen vervolgens in kleine kring bekend werd dat minister-presi-
dent Inoekai contacten wilde aanknopen met de Chinese regering en op
het punt stond, keizer Hirohito te adviseren om met een keizerlijke
proclamatie het leger te gelasten, alle operaties in Mandsjoerije onmid-
dellijk te staken, werd hij doodgeschoten door marine-officieren die zijn
ambtswoning waren binnengedrongen. Zowel die marine-officieren als
de leden van het 'Verbond des Bloeds' die moorden hadden gepleegd,
kregen slechts gevangenisstraffen opgelegd, niet de doodstraf. Daarbij
was van belang dat de publieke opinie, die aanvankelijk geschokt op de
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