
ACTIE VAN JAPANSE EXTREMISTEN

moorden had gereageerd, in de loop van de processen tegen de daders
vervuld was geraakt van bewondering voor wat als de zuiverheid van
hun motieven werd gezien.

Deze gebeurtenissen in '31 en ']2 betekenden dat Japan in zijn bui-
tenlands beleid duidelijk de weg van de aggressie was opgegaan en dat
in zijn staatsbestel de macht, die sinds de Meidji-restauratie in hoofdzaak
bij burgers had gelegen, in handen was gevallen van op expansie beluste
militairen.

Staatsbestel

Voordat wij het andere beleid van die extremistische militaire krachten
gaan beschrijven, lijkt het ons nuttig het Japanse staatsbestel te schetsen,
zoals zich dat na de Meü!;ï-restauratie, na 1868 dus, had ontwikkeld, en
iets te schrijven over de mentaliteit van de Japanners die ook in dat
staatsbestel tot uiting kwam.

In het feodale Japan was van volksinvloed geen sprake geweest: de
Sjogoen die de sanctie had van de in Kioto geïsoleerde, in teruggetrok-
kenheid levende keizer, bezat alle macht, zij het dat hij natuurlijk
rekening moest houden met de opvattingen van de daimio's: het zou voor
hem te gevaarlijk zijn om hen allen tegen zich in te nemen. Het nieuwe
Japan kreeg in 1868 een regering van ministers - het kreeg geen verte-
genwoordigende lichamen. Niet alleen werd daarvan de noodzaak niet
ingezien, maar de gehele werking van dergelijke lichamen werd niet
begrepen. Dat burgers, elkaars opvattingen bestrijdend, publiekelijk zou-
den discussiëren over zaken van staatsbelang, leek de Japanners een
absurditeit. Toen enkele vooraanstaanden hunner in 1860 in de Verenigde
Staten besprekingen voerden die uit de door Commodore Perry voorbe-
reide overeenkomst voortvloeiden, besloten zij Washington te bezoeken
teneinde de werkzaamheden van het Congress gade te slaan. 'Een man
stond daar op', schreef een van die Japanners in zijn dagboek,

'en begon op luide toon te spreken alsof hij gek was. Toen hij klaar was, stond
een andere man op en sprak op gelijke wijze. Toen ik vroeg wat dit alles
betekende, werd mij gezegd dat zij staatszaken aan het bespreken waren ... Alles
bij elkaar had het veel weg van de vismarkt in Edo."
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