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eerste overwinningen welke zij hadden bevochten (die in de oorlog met
China, 1894-95), werd vastgesteld dat voortaan alleen een actief dienende
luitenant-generaal of generaal en een actief dienende vice-admiraal of
admiraal minister van oorlog resp. van marine zouden kunnen worden.
In feite gaf dit aan leger en marine een vetorecht bij het opstellen van
elk kabinetsprogram, ja bij het gehele kabinetsbeleid: door de hoogste
militairen van de strijdkrachten werd telkens bepaald, wie hunner als
minister zou optreden - weigerden zij tot die aanwijzing over te gaan,
dan kon geen kabinet geformeerd worden, en was dat kabinet in functie,
dan kon elke minister van oorlog resp. van marine met de dreiging dat
hij zou aftreden en dat geen opvolger zou worden aangewezen, een
beslissende invloed uitoefenen op het gehele kabinetsbeleid.

Leger en vloot waren wel vaak samenwerkende, maar in wezen toch
eerder gescheiden krachten: concurrenten, die telkens een zo groot mo-
gelijk deel van de staatsbegroting naar zich toe trachtten te halen en die
de nationale politiek poogden te beïnvloeden in een richting die met de
leidende denkbeelden van de eigen staf en van de eigen hogere bevel-
hebbers in overeenstemming was. Die denkbeelden konden ver uiteen-
lopen; dan was overleg nodig, maar doordat zowel de leger- als de
vlootafdeling hardnekkig placht vast te houden aan wat zij wenselijk
achtte, kwam veelal een compromisformule uit de bus waarin elk kon
lezen wat hij wilde. Bij dat beraad (van '37 afvond het plaats binnen het
toen ingestelde Grote Hoofdkwartier) waren geen burgers betrokken,
zelfs de ministers van oorlog en marine, zij mochten dan hoge militairen
zijn, werden er buiten gehouden. Trouwens, de chef van de generale staf
van het leger en de chef van de marinestaf hadden beiden rechtstreeks,
d.w.z. buiten hun ministers om, recht van toegang tot de keizer - ook
dàt onderstreepte de zelfstandigheid van leger en marine. Uit de rivaliteit
die tussen die twee delen van de strijdmacht bestond, vloeide bovendien
voort dat elk de ander zo weinig mogelijk inlichtte. Plannen werden
geheim gehouden, nederlagen verzwegen. Generaal Hideki Todjo, mi-
nister-president en minister van oorlog in het kabinet dat tot de aanval
op de Verenigde Staten, het Britse Rijk en het koninkrijk Nederland
besloot, was onkundig van het plan van de Japanse marine om de
Amerikaanse Pacific-vloot in Pearl Harbor met vliegkampschepen uit te
schakelen, en de eerste berichten omtrent de verpletterende nederlaag
die de Japanse vloot injuni '42 in de Slag bij Midway had geleden, kreeg
Todjo pas in '44.

Alle lippendienst ten spijt die aan het begrip 'harmonic' bewezen werd,
was in dit merkwaardige japanse staatsbestel van harmonie geen sprake;


