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die kon er ook niet zijn: in de enige organen die haar konden bevorderen
(voor de strijdkrachten het Grote Hoofdkwartier, voor het overheidsbe-
leid het kabinet), was van een werkelijk collectief beleid geen sprake.
Zulk een beleid vergt het gedeeltelijk prijsgeven van eerder verdedigde
standpunten en is slechts mogelijk bij een bereidheid, niet alleen uiterlijk
maar vooral innerlijk, tot het doen van concessies. Dat lag de Japanners
niet; dat was niet in overeenstemming met hun volksaard, met hun
mentaliteit. Want wie concessies deed, verloor, zo werd gemeend, aan-
zien - juist met strak en onwrikbaar vasthouden aan de eigen denkbeel-
den diende men de achting van zijn medeburgers te verwerven en te
behouden. Er stak in dat alles een opvallend element van krampachtig-
heid.

Mentaliteit

Begrippen als volksaard en volksmentaliteit slaan op grote collectieven.
Daarover te schrijven is steeds een hachelijke onderneming; wanneer wij
ons daar desondanks aan wagen, zijn wij ons bewust dat onze generali-
saties slechts ten dele de werkelijkheid dekken. Zonder twijfel bevonden
zich onder de tientallen miljoenen Japanners (ca.dertig miljoen ten tijde
van de Meiciji-restauratie, ruim zeventig miljoen bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog) verscheidenen, misschien wel velen, die wat men
'de nationale ideologie' zou kunnen noemen, afwezen, zulks met inbe-
grip van de vergoddelijking van de keizer. Sommigen, naar verhouding
weinigen overigens, hadden voldoende rondgereisd in het buitenland
om de waarde van die ideologie in twijfel te trekken, anderen waren
overtuigde aanhangers geworden van anarchistische, socialistische of
communistische denkbeelden, nog anderen concentreerden zich op hun
eigen bestaan en zongen, dat doende, niet mee in het koor van nationale
zelfverheffing.

Dat koor wàs er evenwel en het liet zich luid en krachtig horen, voor
het eerst in 1895 toen aan Japan, zo werd het gevoeld, de vruchten van
zijn overwinning op China werden onthouden; Betekende die overwin-
ning dan dat er verbetering kwam in het lot van de in armelijke omstan-
digheden zwoegende landbouwers en de miniem-betaalde arbeiders en
arbeidsters in de eerste fabrieken? Neen - maar zij namen, automatisch
als het ware, de door de hogere kringen aangegeven parolen over: de
hoofden van het collectief bepaalden de norm en het collectief paste zich
aan.


