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betekende, het gevaar van desintegratie der samenleving te bezweren,
werd, gelijk reeds opgemerkt, de opbouw van de nieuwe maatschappij
gecombineerd met een handhaving van de oude normen. Daarbij werden
de feodale gevoelens van groepstrouw aangevuld met een nieuwe, een
collectieve vorm van trouw: trouwaan de keizer. Hij, die tot aan de
Meitiji-restauratie een louter sacrale figuur was geweest wiens bestaan in
het afgesloten Kioto nauwelijks tot de brede massa des volks was door-
gedrongen, werd nu vereerd als een goddelijk wezen - het Sjinto, dat
leerde dat hij in directe lijn van de Zonnegodin afstamde, nam steeds
sterker het karakter aan van een staatsgodsdienst.' 'The civic duty of
patriotism, common to all nations', aldus de Britse historicus Richard Storry,
'was identified in modern japan with the claims and obligations and ecstasies of a
living religious faith.' 2 De keizer werd als uniek gezien, of, gelijk een Japans
schrijver het eens uitdrukte: 'Zoals er geen dubbele zon aan de hemel
staat, zo is er ook op aarde maar één Tenno.' 3 Daarom beschouwde het
Japanse volk zich ook als een uitverkoren volk: een volk dat zulk een
keizer had, strekte alle andere volkeren ten voorbeeld, ja mocht er
aanspraak op maken dat die andere volkeren vroeg of laat de heilzame
invloed van die keizer zouden erkennen en zich de koestering van zijn
macht zouden laten welgevallen (de Japanners drukten dat uit met de uit
het Confucianisme overgenomen notie van de zedelijke eenheid van de
mensheid, maar dan meer wereldlijk geïnterpreteerd: hakko itsjioe, 'de
acht hoeken van de wereld onder één dak'). Sterker nog: de keizer, wiens
aan de eeuwigheid ontleende glans en glorie op al zijn zonen en dochters
afstraalde, werd als het hoofd gezien van die ene grote familie, de Japanse
natie - als lid van die familie mocht elke individuele Japanner zich als
een wezen beschouwen dat moreel hoger stond dan leden van andere
nationaliteiten, althans: dat mocht hij doen zolang hij, zoals dat heette,
'jegens de keizer oprechtheid toonde', anders gezegd (en dat was de
moderne vorm van het uit het Tokoegawa-tijdperk daterende confor-
misme): handelde in overeenstemming met wat voor de wil van de keizer
werd gehouden. Sprak die wil uit het regeringsbeleid? Zo stelde de
regering het, maar wie daden wilde verrichten die dwars tegen haar beleid
ingingen, kon er gemakkelijk de opvatting op nahouden (zoals ook de
samoerai hadden gedaan die tegen de Meitiji-restauratie in opstand waren

I Ca. 1940 kende Japan officieel twee-en-veertig miljoen Boeddhisten, zeventien
miljoen Sjinto-isten en ruim driehonderdduizend Christenen, onder wie ca.tweehon-
derdduizend Protestanten. 2 Richard Storry: The double Patriots. A study of japanese
Nationalism (1957), p. 2. 3 Aangehaald a.v.
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