INDOCTRINATIE DER MILITAIREN

In physiek opzicht werden aan de Japanse militairen hoge eisen gesteld.
Daar vloeide een probleem uit voort: er was in de Japanse landbouw-
streken zoveel ondervoeding en de Japanse jongens die na hun schooltijd
in de industrie werden opgenomen, werden daar zodanig afgebeuld dat
het percentage van de dienstplichtigen die op medische gronden werden
afgekeurd, voortdurend steeg; in het midden van de jaren ’20 werd ca.
25 % afgekeurd maar in 37 was dat zelfs 60% geworden. Het Japanse
leger ging er toen toe over om de arbeiders in alle grote bedrijven
dagelijks een kwartier gymnastiek te laten bedrijven, hetgeen werd
gecombineerd met korte voordrachten over de vaderlandse deugden; het
samenzijn werd dan besloten met een diepe buiging in de richting van
het keizerlijk paleis. In *38 werd die lijn doorgetrokken: alle dienstplich-
tigen werden een jaar voordat zij moesten opkomen, medisch onderzocht
en in dat jaar kregen zij, voorzover nodig, een medische begeleiding;
dienstplichtigen uit arme gezinnen kregen die begeleiding kosteloos.
De training van de opgekomen dienstplichtigen was uitzonderlijk
zwaar, Ten dele was dat gevolg van het feit dat het leger na de Meidji-
restauratie, gelijk vermeld, was opgebouwd met inschakeling van Duitse
militairen, maar daarnaast mag men stellen dat hun Duitse, beter mis-
schien: Pruisische tucht goed aansloot bij de krampachtige elementen in
de Japanse psyche. Recruten werden aan de inspannendste oefeningen
onderworpen en tucht werd hun met de hardste middelen bijgebracht.
De straffen waren draconisch en de meeste onderofficieren schepten er
behagen in, een maximum aan straffen uit te delen. Tijdens de oefeningen
waren ernstige mishandelingen die doorstaan moesten worden zonder
een kik te geven, aan de orde van de dag. ‘“Wie het drie maanden lang
bij zijn sergeant kon uithouden’, schreef na Japans nederlaag een Japanse
militair, ‘zou niet voor de vijand op de loop gaan.’* Er waren onder de
groep van zestig recruten waartoe deze militair behoord had, niet minder
dan negen geweest die tijdens hun training zelfmoord hadden gepleegd?
— dat was geen abnormaal aantal. Dat er zoveel zelfmoorden waren, werd
zulk een sergeant niet kwalijk genomen: gemeend werd dat hoe harder
het lagere kader optrad, des te betere militairen gevormd werden.
Waren de militairen eenmaal te velde, dan bleef hun behandeling even

! Aangehaald in D. van Velden: De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de
Tweede Wereldoorlog (1963), p. 422 (verder aan te halen als: van Velden: De Japanse
kampen). * Wij nemen aan dat die zelfmoorden niet zozeer het directe gevolg waren
van de ondergane mishandelingen als wel van schaamte dat men blijkens de opgelegde
straffen ‘van de keizerlijke weg was afgeweken’ en daarmee de eigen familie en de
groep recruten waartoe men behoorde, te schande had gemaake.
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