
INDOCTRINATIE DER MILITAIREN

Voor die gewonden werd in het Japanse leger slecht gezorgd. Er waren
weinig officieren van gezondheid en in de veldhospitalen waren nauwe-
lijks medicijnen aanwezig; ook chirurgische instrumenten ontbraken
vaak. De gewonde militair werd voor het leger waardeloos geacht - ei-
genlijk werd hem kwalijk genomen dat hij gewond was geraakt en niet
was gesneuveld.

Er vloeiden uit de 'Voorschriften' en uit de opvattingen die daaraan
ten grondslag lagen, voor Japan, zoals blijken zou, nog andere nadelen
voort. De militaire tactiek was geheel gericht op de aanval, op het.
oprukken - zich verdedigen, terugtrekken, was iets dat buiten de con-
cepties viel waarin de Japanse militairen waren gevormd (bevelen tot een
terugtocht werden wel aangeduid als 'bevelen om in achterwaartse rich-
ting voorwaarts te gaan'). In hun aanvalsacties waren de Japanners vin-
dingrijk en flexibel, in hun verdediging daarentegen rigide en zonder
fantasie; hun krampachtig geloof in hun onoverwinnelijkheid maakte het
hun onmogelijk, creatief en slagvaardig te reageren op de crisissen welke
in de richting van hun nederlaag wezen.

En tenslotte was er het grote, met de gehele nationale ideologie
samenhangende nadeel dat de Japanse militairen zich eigenlijk nauwe-
lijks interesseerden voor hun tegenstanders en voor de wereld van die
tegenstanders: de Japanse overwinning stond immers vast. Er bestond
voor de kaders maar één bedrijf: het militaire. De samoerai hadden een
diepe minachting gekoesterd voor de handelaren, d.w.z, voor de wereld
van het geld (er waren er onder hen geweest die geweigerd hadden te
leren rekenen) - hier vloeide uit voort dat de Japanse officieren op hun
militaire academies verstoken bleven van alle onderwijs in nationale of
internationale economie. Wat een land produceert of wat het zich bij de
opbouw van zijn strijdkrachten kan veroorloven, interesseerde hun niet.
In een voor het kader van het Amerikaanse leger bedoelde uiteenzetting
schreef in '43 Hillis Lory, een Amerikaan die jarenlang in Japan had
gedoceerd:

'Limited by the narrow confines of his military education, indifferent to diplomatic
viewpoints in London, Washington or Geneva 1, antagonistic to great concentrations of
wealth, unconvinced that Army budgets cannot defy the laws of economics, but moved by
dreams ojJapan's mastery of the world, the typical officer thinks amazingly like the peasant
he commands."

En dus waren de officieren die in '3 I met hun greep naar Mandsjoerije

1 De zetel van de Volkenbond. 2 Hillis Lory: japan's Military Masters (1943), P.72.
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