
DE CHINEES-JAPANSE OORLOG

In bijna vier maanden van bloedige gevechten die met zware Japanse
luchtbombardementen gepaard gingen, sneuvelden naar schatting veer-
tig- van de negentigduizend Japanse, honderd- van de driehonderddui-
zend Chinese militairen. Aan Chinese zijde gingen hier de best-bewa-
pende divisies verloren; nadien hadden de troepen van de Chinese
president en opperbevelhebber Tsjiang Kai-sjek nog maar een beperkte
waarde.

Van Sjanghai rukten de Japanners op naar het 300 km verder westelijk
gelegen Nanking. De stad werd in tien dagen veroverd. Op die verove-
ring volgde een periode waarin de Japanse overwinnaars op grote schaal
vrouwen en meisjes verkrachtten, Chinese soldaten die in de stad on-
dergedoken waren, alsook burgers doodschoten en huizen plunderden.
Hoeveel Chinezen in Nanking het leven verloren, is niet precies bekend
- er zijn in zes weken honderdvijftigduizend lijken begraven, duizenden
Chinezen zijn voorts omgekomen bij grote branden die in de stad
werden gesticht, of zijn doodgeschoten en in de rivier de Jangtse ge-
worpen.

In '38 vonden zowel in Midden- als in Zuid-China gevechten plaats.
Hankou aan de Jangtse en de grote, dicht bij Hongkong gelegen haven-
stad Kanton werden door Japan veroverd. Tsjiang Kai-sjek trok in de
herfst naar het verre Tsjoengking, aan de bovenloop van de Jangtse, om
te trachten van daaruit de militaire weerstand tegen de Japanse indringer
te organiseren.

Die indringer had in zoverre succes gehad dat hij, op Tsjoengking na,
alle grote bevolkingscentra in handen had gekregen. Hij had daar een
veel zwaardere prijs voor moeten betalen dan hij had voorzien: zijn
verliezen waren hoog geweest en veel méér dan die bevolkingscentra en
de hen verbindende grote wegen en spoorlijnen had hij niet in handen.
Het was, schrijft Dick Wilson in zijn geschiedenis van de Chinees-
Japanse oorlog, alsofhij met niet méér bezig was geweest dan 'stretching
a few clotheslines across a yard.'! Nergens was het rustig in het immense
land - vooral de communisten die zich, opgejaagd door de troepen van
Tsjiang Kai-sjek, in '35 in Jenan, het bergachtig gebied ten westen van
Peking, hadden teruggetrokken, maakten het hem lastig.

China had Japan niet de oorlog verklaard en dit vooral daarom niet
omdat de Amerikaanse wetgeving het president Roosevelt onmogelijk
maakte, wapenhulp te geven aan een in oorlog verkerende staat. Japan
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