
DE CHINEES-JAPANSE OORLOG

had een oorlogsverklaring nagelaten omdat het begrip 'oorlog' niet paste
in de conceptie waardoor het land zich nu liet leiden: het wilde de
Chinese buurstaat slechts de weldaad brengen van Japans leiding, de
oorlog werd afgedaan als 'een incident', te wijten aan het feit dat
sommige Chinezen geen begrip hadden voor Japans nobele intenties. De
gehele oorlog kwam daarmee in het teken van falsificaties te staan waarbij
de Japanse legerleiding haar misdaden tegen de menselijkheid zowel
voor de buitenwereld als voor het eigen volk verborgen trachtte te
houden. Individuele Japanse militairen waren menigmaal diep geschokt
door de massamoorden en de represailles die de legerleiding liet uitvoe-
ren - begin '39 gaf de minister van oorlog opdracht, er zorg voor te
dragen dat zij zowel in hun correspondentie als tijdens hun verlof in
Japan over al die wandaden zouden zwijgen.

Op bestuursgebied kregen de Japanners iets meer greep op de door
hen bezette delen van China, toen zij in maart '40 in Nanking 'de
nationale regering van China' konden oprichten welke door een voor-
aanstaande figuur uit de Chinese Nationalistische Partij, Wang Tsjing-
wei, werd geleid. Die regering wist te bereiken dat sommige inbeslag-
genomen eigendommen teruggegeven werden, dat de Chinezen een
groter aandeel kregen in Chinees-Japanse ondernemingen en dat de
japanners minder ingrepen in het binnenlands bestuur, maar Wangs
. bewind was geenszins onafhankelijk - het waren de aan dat bewind
toegevoegde Japanners ('adviseurs', zoals zij heetten) die de werkelijk
belangrijke beslissingen namen. .

Wij voegen hieraan toe dat japans optreden in China van '37 af bij de
meeste Chinezen een diepe afschuw wekte en dat dit optreden in andere
landen, vooral in de Verenigde Staten, werd gezien als een overtuigend
bewijs voor het aggressiefkarakter van de Japanse politiek en voor Japans
streven naar een nauwelijks geremde exploitatie van de hulpbronnen van
het veroverde gebied. Tot een collectief optreden tegen Japan kwam het
evenwel niet: de Volkenbond (de Verenigde Staten waren hier geen lid
van) had het in '31-'33 na Japans greep naar Mandsjoerije bij woorden
gelaten en een internationale conferentie die eind '37 in Brussel werd
gehouden (een conferentie van acht van de negen mogendheden, waar-
onder de Verenigde Staten, die in '22 de afspraak hadden gemaakt,
China's integriteit te zullen respecteren), liet eveneens een duidelijke
reactie op Japans verdere aggressie achterwege.
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