‘NIPPON’

elke politieke actie die de particuliere eigendom wilde aantasten, verbo-
den had en strafbaar had gesteld, en de Japanse politie placht tegen
extreem-linkse groeperingen op te treden met een wreedheid die ontbrak
wanneer er sprake was van extreem-rechtse. De vraag of Japan een oorlog
met de Sowjet-Unie dan wel met de Verenigde Staten en het Britse Rijk
diende te aanvaarden, c.g. te provoceren, zou ook in '40-"41 binnenska-
mers tot de heftigste discussies leiden.

Die mogelijke oorlog met de Sowjet-Unie lag ook in de lijn van
Hitlers beleid. Toenadering tussen Duitsland en Japan lag dus voor de
hand. Geleidelijk aan werd daar, nadat Duitsland eind ’33 evenals Japan
de Volkenbond had verlaten, een grondslag voor gelegd en in november
’36 sloten Duitsland en Japan het z.g. Anti-Komintern-verdrag.! Het
gepubliceerde gedeelte daarvan hield in dat zij gegevens over de acties
van de Komintern zouden uitwisselen en zouden samenwerken bij het
tegengaan daarvan; daarnaast was er een geheim gehouden gedeelte
waarin zij elkaar de toezegging deden dat, werd een hunner slachtoffer
van een ongeprovoceerde bedreiging of aanval van de zijde van de
Sowjet-Unie, de ander niets zou doen om de Sowjet-Unie te helpen en
dat beide mogendheden dan overleg zouden plegen over nader te treffen
maatregelen; een tweede toezegging hield in dat geen van beide mo-
gendheden zonder overleg met de ander een bondgenootschap met de
Sowjet-Unie zou aangaan. Wat Japan betrof, had de legerstaf dit verdrag
doorgedreven — alle onderhandelingen waren namens die staf gevoerd.
De marinestaf had er zich niet tegen verzet omdat Japan, het verdrag
aanvaardend, eigenlijk de handen vrijhield: deed Duitsland een beroep
op de geheime bepalingen van het verdrag, dan kon Japan altijd beweren
dat er niet van een ongeprovoceerde bedreiging of aanval sprake was
geweest maar van een geprovoceerde.

Het Japanse Kwantoeng-leger dat de regering in ’31 voor het voldon-
gen feit had gesteld van de bezetting van Mandsjoerije, keurde die
terughoudendheid af. In de zomer van ’38 lokte het een ernstig incident
aan de Mandsjoerijs-Russische grens uit en in de zomer van ’39 ging het
aan die grens zelfs tot een grootscheepse aanval over. Die aanval was door
de Russische regering voorzien; het kwam tot hevige gevechten waarin
bijna twintigduizend Japanners sneuvelden. Het Kwantoeng-leger moest

! Inzake het Anti-Komintern-verdrag legde van Kleffens in oktober '43 een die dag
door hem gedane mededeling vast, ‘dat de Japanners in 1937 ... tot vier keer toe
geprobeerd hadden ook ons daarin te betrekken, wat wij met grote beslistheid hadden
afgewezen.’ (van Kleffens: ‘Dagboek’, 18 okt. 1943 (RvO))
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