
RELATIE MET HITLER-DUITSLAND

zich terugtrekken. Daarbij was van belang dat, gegeven de verdeeldheid
die zich binnen het Grote Hoofdkwartier aftekende (de marine, toch al
verontrust door de mate waarin de oorlog in China beslag legde op japans
hulpbronnen, wilde verdere strijd op het Aziatisch vasteland uit de weg
gaan), keizer Hirohito de beslissing kon nemen dat de militaire actie
tegen de Sowjet-Unie niet mocht worden uitgebreid.

De strijd aan de Mandsjoerijs-Russische grens was nog gaande toen
japan op 23 augustus '39 volledig en pijnlijk verrast werd door de
aankondiging van het daags te voren in Moskou gesloten Duits-Russische
bondgenootschap. Dat Duitsland daarmee een van de geheime afspraken
die deel uitmaakten van het Anti-Kamintern-verdrag had geschonden,
was slechts in kringen van ingewijden bekend, maar aangezien het
nieuwe bondgenootschap ook volstrekt strijdig was met het gepubliceer-
de deel van dat verdrag, voelden de hoogste japanse autoriteiten zich
volledig in hun hemd gezet. De legerstaf die zo sterk voorstander was
geweest van een samengaan met Duitsland, verloor aan invloed - de
invloed van de marinestaf nam toe.

Het was die marinestaf die in de jaren '20 en '30 steeds sterker was
gaan denken over uitbreiding van japans macht naar het zuiden, naar de
Nanjo ('het gebied van de Zuidelijke oceaan'). In de zomer van '36 wist
die staf te bereiken dat de regering die uitbreiding aanvaardde als een
van de vaste doelstellingen van japans politiek; zij hechtte namelijk haar
goedkeuring aan een memorandum, getiteld 'Grondslagen van de nati-
onale politiek', waarin de volgende passage voorkwam: 'Wij zijn voor-
nemens, ons in nationaal en economisch opzicht sterker te richten op de
zuidelijke gebieden, in het bijzonder op het verre zuidelijke gebied'
(bedoeld werd: Nederlands-Indië en omgeving). 'Ons plan is, onze macht
met vreedzame middelen geleidelijk uit te breiden." Dat hier gesproken
werd van 'vreedzame middelen' en van 'geleidelijk' was slechts van
ondergeschikte betekenis - die beperkingen zouden in een later stadium
altijd kunnen vervallen. Van primair belang was het fixeren van een
nieuw gebied waar de japanse politiek zich op zou richten: het door zijn
grondstoffen zo rijke Nederlands-Indië; het trok het grondstoffen-arme
Japan als een magneet aan en nog vóór het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog schoof de japanse macht in de richting van Indië op: in
'38 werd, gelijk reeds vermeld, Zuid-China door Japan bezet", in februari
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