‘NIPPON’

’39 volgde (zie kaart IX op pag. 500) het eiland Hainan en drie maanden
later vestigde de Japanse marine zich op de tussen Frans-Indo-China en
Borneo gelegen Spratly-eilanden die dunbevolkt en niet door enige
andere mogendheid in bezit genomen waren — die marine kreeg daarmee
een belangrijk steunpunt in de Zuidchinese Zee.

Japan en Nederlands-Indié

Dat er Japanners waren die een begerig oog op Nederlands-Indi& hadden
geworpen, was al in de Eerste Wereldoorlog gebleken. In februari 1916,
toen die oorlog in volle gang was, had een gezaghebbende Japanse
journalist (en oud-minister) die in 1909 een bezoek aan Indi& had
gebracht, Josaboero Takikosji, in een artikel in een Japans dagblad, onder
verwijzing naar het feit dat zich op Java en Sumatra onrust voordeed,
o.m. het volgende geschreven:

“Voor Japan is het een gevaar, zulk zwak verdedigde landen in zijn buurt te
hebben als Java en Sumatra zijn. Enkelen zeggen misschien dat deze eilanden
Nederlands eigendom zijn. Maar als de Nederlanders het levenspeil van de
inheemsen niet kunnen verbeteren en niet in staat zijn vrede en orde onder hen
te handhaven, dan zijn Java en Sumatra een bedreiging voor de naburige landen
en zijn wij gerechtigd ze in bezit te nemen.’

Ruim een half jaar later, in september ’16, kwam Takikosji tot onge-
noegen en verontrusting van de Nederlandse regering op dit thema terug:
hij wees er toen op dat Japan, door zich van Java en Sumatra meester te
maken, een groot deel van zijn tekorten aan voedingsmiddelen en
grondstoffen zou kunnen opheffen.

In die tijd had Japans overwinning op Rusland (1904—0s) indruk
gemaakt in inheemse kringen in Indié: als Japan Rusland had verslagen,
kon het dan ook niet Nederland verslaan? ‘ Toen ik’, schreef in 1920 de
gouverneur van Sumatra’s Qostkust,

volkenkundige en sociaal-economische gegevens had over China, Zuidwest-Azié
(Nederlands-Indié inbegrepen) en de Zuidwest-Pacific. Ter verzameling van die ge-
gevens werd toen een instituut opgericht dat evenwel in december 41, toen Japan
aan de Tweede Wereldoorlog ging deelnemen, zijn arbeid nog bij lange na niet had
voltooid.

! Aangehaald in van der Wal: Opkomst, p. 488.
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