‘NIPPON’

oom, die procuratichouder was bij een in Indié gevestigde Japanse
onderneming, bracht Hatta in april ’33 een bezoek aan Japan waar hij
enkele toespraken hield en door sommigen als ‘de Gandhi van Java’ werd
aangeduid.! Enkele inheemse studenten namen eind ’33 deel aan een
Pan-Aziatisch jeugdcongres in Tokio. Als correspondent van een inheems
blad vestigde zich in ’34 een oud-bestuurslid van de Perhimpoenan, mr.
Achmed Soebardjo, in Japan. Hij ontmoette er volgens zijn memoires
‘jonge Japanse marine-officieren die toen reeds openlijk spraken over een
toekomstige zuidwaartse expansie.’? Een belangrijker bezoeker dan Soe-
bardjo was, in ’36, de voorzitter van de Parindra (in ’3s opgericht,
op sociaal-economisch gebied minder radicaal dan de ‘socialistische’
Gerindo), Soetomo: hij zocht in Tokio niet alleen contact met de daar
aanwezige studenten uit Indié maar ook met studenten uit de Philippijnen
en Egypte. De reisbrieven van zijn hand welke in inheemse bladen
werden opgenomen, getuigden in zulk een mate van sympathie voor
Japan dat er in de bladen der Indische Chinezen schande van werd
gesproken. De scherpste Chinese criticus kreeg vervolgens felle aanvallen
van de zijde van de inheemse pers te verduren — de inheemse voorman
Tjipto, sinds ’27 op Banda geinterneerd, deed deze daarna in een brief
weten dat er van Soetomo’s kijk op Japan niets deugde.

Op Banda waren in die tijd, gelijk al vermeld, ook Hatta en Sjahrir
geinterneerd. ‘Dat onze nationalisten zoveel met Japan ophebben, is’,
tekende Sjahrir eind juni ’36 aan,?

‘geen wonder, vooral daar de laatste tijd de grieven tegen de blanke overheersing
steeds toenamen en de druk sterker dan ooit wordt gevoeld — terwijl Japan zo
aanminnig-voorkomend doet . . . Dat er bedoeling en lijn ligt in dit sympathie-
winnen van de oosterse volkeren ligt nogal voor de hand. Ik moet mij al heel
sterk vergissen, of zij hebben bij onze kleinburgers, middenstanders en ambte- -
naren bereikt dat die zich de laatste jaren meer en meer naar Japan wenden voor
de studie van hun zoons en dochters, evenals voor hun culturele ontwikkeling."

Ruim een jaar later, midden augustus ’37 (begin juli hadden de
Japanners hun brute aanval op Peking ingezet), schreef Sjahrir:

‘Voorzover ik het kan nagaan, is de gehele Islamietische bevolking van ons
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