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land nu pro-Japans ... De mensen hier op het eiland tracht ik steeds aan het
verstand te brengen dat de Japanners heus geen engelen zijn en dat wat ze nu
doen niets anders is dan een rooftocht in het groot. Ik twijfel er echter niet aan
dat Japan nog eens zal profiteren van de grote syrnpathie die ons volk voor dit
land heeft. Niet alleen hier op het eiland, maar' over geheel Indonesië tot in de
verst gelegen kampongs, is men vast overtuigd van de macht der Japanners, en dat
de Hollanders daartegen niets, maar dan ook niets hebben in te brengen' -

Sjahrir herinnerde in het kader van zijn beschouwing (waarin hij, zo
vermoeden wij, te zeer gegeneraliseerd heeft) aan de Djojobojc-voor-
spelling. Hij meende bovendien dat de in Indië werkzame Japanners,
vooral de handelaren, door hun uiterlijk gedrag, dat bij dat van de
inheemsen, met name van de Javanen, aansloot, veler sympathie hadden
gewonnen:

'De Japanners zijn vormelijk, heel beleefd en hun gewone gezichtsplooi is als
het ware de glimlach ... Indonesiërs vinden de Japanners 'fijne mensen' .... De
Chinezen en blanken vinden ze ... 'ruw'. De blanken zijn hun uit de aard der
zaak door deze driehonderdjarige overheersing onsympathiek, de Chinezen door
hun economische positie als middenstanders (ongeveer de positie van de Joden
in Europa'). Zelfs Hatta? had tot voor kort onmiskenbare Japanse sympathieën;
ook de nationalisten op Java hebben dat, al durven ze er nu niet meer zo rond
mee voor de dag te komen. Ofschoon de Chinezen nu, als de aangevallenen en
de zwakkeren, de sympathie moesten hebben, heeft toch in deze Japans-Chinese
oorlog ... Japan de sympathie van ons volk, ondanks de propaganda van onze
volksbeweging van al deze jaren, tégen het imperialisme, óók het gele. Het zit
er te diep in."

Ruim twee maanden later, eind oktober '37:

'Toen men hier onlangs hoorde hoe een Nederlands patrouillerend schip
hardhandig tegen een paar Japanse vissersboten was opgetreden, was men ver-
baasd en teleurgesteld dat de Japanners zoiets kon overkomen. Geen die ik sprak,
bekeek de zaak van de Nederlandse kant ... Nu gaat er sinds een week een praatje
rond ... dat de 'Flores', het schip dat op de Japanners heeft geschoten, is
verdwenen. Dat wordt dan op zo'n veelbetekenende toon gezegd dat het onna-
tuurlijke van die verdwijning vaststaat. En daarbij wordt dan gedacht: de Japan-
ners - en zeker niet zonder leedvermaak.

... Niet dat men de Japanners als heilbrengers beschouwt; niemand, die er
aan denkt de Nederlanders voor de Japanners te willen verwisselen. Zo ver gaat

, Dit is door Sjahrir veel te simplistisch gesteld. 2 In de tekst als 'Hafil' aange-
duid. ' Sjahrir: Indonesische overpeinzingen, p. r60-61.
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