
DE JAPANNERS IN INDIË

Al in de laatste decennia van de negentiende eeuw vestigden zich japan-
ners in Indië en in 1899 wist de japanse regering te bereiken dat haar
burgers, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Chinezen, officieel als
Europeanen zouden gelden. Kort nadien verschenen de eerste japanse
vissersschepen in Indische wateren; zij lokten in de Eerste Wereldoorlog
enkele incidenten uit. Het aantal in Indië werkzame japanners nam
geleidelijk toe - de meesten verdienden hun brood als winkelier of
kapper en er waren ook nogal wat fotografen onder hen; daarnaast waren
er zakenlieden, werkzaam in de sector van de groothandel. Door het
gouvernement werd toezicht op de japanners uitgoefend - zowel de
'eerste' als de 'tweede' PID gaf zich moeite, gegevens over eventuele
japanse spionage te verzamelen. Het beleid, ten aanzien van de japanners
in Indië te voeren, werd voorbereid door een aparte gouvernements-
dienst, later 'Dienst der Oost-Aziatische zaken' geheten. Die dienst
(welke overigens als hoofdtaak had, het gouvernement te adviseren over
zaken betreffende de Chinese bevolkingsgroep) besteedde vooralook
aandacht aan doen en laten van de japanse consuls-generaal in Batavia
en van de japanse consuls die in verscheidene grote plaatsen in de archipel
toegelaten waren. Dat toezicht werd vergemakkelijkt toen twee krypto-
logen van de generale staf van het Knil er in '32 in slaagden, een nogal
eenvoudige code te 'broeken' die in de japanse buitenlandse dienst werd
gebruikt; drie jaar later werden twee codes 'gebroken', die voor geheime
resp. zeer geheime berichten werden gebruikt en die veel ingewikkelder
waren. Dat waren belangrijke prestaties, maar hun betekenis was in
zoverre beperkt dat de japanse consulaire dienst nirnmer werd ingelicht
over militair-operationele plannen. I Intussen kon men aan de opdrachten,
welke die dienst kreeg, veelal bepaalde conclusies verbinden. Wij hebben
daar helaas geen overzicht van - alle desbetreffende stukken zijn ten tijde
van de capitulatie van Kalidjati verbrand.

Gelijk al vermeld, breidde de japanse uitvoer naar Indië zich in het

1 Voor hun geheime verkeer binnen de strijdkrachten en met de belangrijkste
diplomatieke posten in het buitenland maakten de Japanners, aldus Ronald Lewin in
zijn in '82 verschenen studie The Other Ultra. Codes, ciphers and the defeat ofjapan, van
het begin van de jaren '30 af gebruik van codeermachines; daarvan werd begin '39
een type in gebruik genomen, 'Purple', dat aanzienlijk gecompliceerder was dan de
'Enigma'-apparaten van de Duitsers. Desniettemin slaagden de kryptologen van de
Signal Intelligence Service van het Amerikaanse leger er in de zomer van' 40 in, 'Purple'
te 'breken'. De Britten van hun kant hadden de Japanse legercode 'gebroken' - zij
wisselden van Singapore uit gegevens uit met het departement van oorlog te Ban-
doeng.
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