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begin van de jaren '30 uit en in verband daarmee werden meer japanners
tot Indië toegelaten.' Het is mogelijk dat een deel hunner al in die tijd
opdracht had, in het geheim gegevens te verzamelen die voor de japanse
strijdkrachten van belang konden zijn, maar het spreekt vanzelf dat die
activiteit werd versterkt nadat de japanse regering, zoals weergegeven,
in de zomer van '36 de uitbreiding van japans macht naar 'het gebied
van de Zuidelijke oceaan', de Nanjo, als vaste doelstelling van haar
politiek had aanvaard.

Ook in andere opzichten leidde dit tot een aggressievere aanpak.Zowel
van japan als van Formosa uit begon de japanse staatsradio op Indië
gerichte programma's in het Maleis, het Chinees, het Nederlands en het
Engels uit te zenden waarin gewezen werd op de zegeningen van een
door japan geleide 'Nieuwe Orde in Azië'. Dan breidden de japanners
de afdeling-Maleis van hun in Tokio gevestigde School voor Vreemde
Talen uit - een voorman van de Parindra; Raden mr. Soedjono, werd daar
als voornaamste docent aan verbonden. Verder trachtten zij vaste voet te
krijgen in de Indische dagbladpers. Met hun steun werd in Batavia, waar
al een dagblad in het japans verscheen, de Tohindo Nippo, een in het
Chinees uitkomend dagblad opgericht, de Hong Po; dit blad was tegelijk
het orgaan van een vereniging van prc-japanse Chinezen, de Hoo Hap.
Voor de japanners waren evenwel de inheemsen belangrijker dan de
Chinezen. Van' 33 af werden herhaaldelijk inheemse journalisten uitge-
nodigd om japan te bezoeken en ook werden van die tijd af adverten-
tiecontracten afgesloten met inheemse bladen (de meeste van die bladen
stonden financieel zwak) die zich bij wijze van tegenprestatie scherper
tegen het gouvernement moesten keren. Een stap verder gingen de
japanners toen zij begin '38 in Semarang twee inheemse drukkerijen
kochten die zij nadien een Maleis dagblad lieten drukken, de Sinar Selatan
('Ster van het Zuiden'); het blad werd geredigeerd door twee inheemse
journalisten van wie één een vooraanstaand lid was van de Parindra. De
Sinar Selatan keerde zich met kracht tegen het gouvernement maar werd
spoedig gedwongen, zijn toon te matigen. Eind '38 werd een poging
ondernomen om in Batavia een pro-japans dagblad in het Maleis te doen
verschijnen - de japanner die een daartoe strekkend plan aan het depar-

I In '32 kwam bijna een derde van de Indische invoer uit Japan. Handelsbesprekingen,
in '34 en '37 met Japan gevoerd, brachten dat aandeel tot 15 % terug. De goedkope
Japanse producten waren bij veel inheemsen populair geworden - zij' waardeerden
het niet dat zij als gevolg van diverse contingenteringsmaatregelen weer op duurdere
Europese producten aangewezen werden.
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