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tement van buitenlandse zaken in Tokio voorlegde, beweerde in zijn
brief (deze viel de PID in handen) dat een zekere Saeroen die als
hoofdredacteur zou optreden, in nauw contact stond met twee belangrij-
ke voormannen van de Parindra, fractieleider Thamrin·(op zijn relaties
met de Japanners komen wij nog terug) en Soekardjo Wirjopranoto. Dit
plan ging niet door, toen gebleken was dat de inheemse figuur die als
directeur van de nieuwe dagbladonderneming zou optreden, bij de
aankoop van een krantendrukkerij zijn Japanse opdrachtgevers had op-
gelicht.

Bij de Japanse spionage waren velen betrokken, in de eerste plaats de
Japanse consulaire ambtenaren - overtuigende bewijzen daarvoor wer-
den midden december '41 in Menado gevonden waar uit Batavia over-
gevlogen ambtenaren van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken in het
archiefvan het Japanse consulaat niet alleen paperassen vonden, 'waarin',
aldus hun rapport, 'tal van gegevens voorkwamen over inheemse ambte-
naren in de Minahassa alsmede een plan voor de overname van de
administratie van dit gebied na een bezetting door Japan', maar ook o.m.
een opdracht van de Japanse consul-generaal in Batavia, 'met aanhaling
van een telegram van de minister van buitenlandse zaken, om scheeps-
bewegingen in de Stille Zuidzee, de Indische Oceaan en de Zuidchinese
Zee te rapporteren'; voorts troffen zij in het consulaatsarchief 'vele en
uitvoerige telegrafische rapporten' aan over de aanleg, de outillage en de
bezetting van het vliegkamp van de Marineluchtvaartdienst bij Menado
en over de aanleg van een legervliegveld, 'sommige dezer gegevens
waren afkomstig van inheemse berichtgevers." Men moet wel aannemen
dat de Japanse consul-generaal in Batavia (van september '39 tot novem-
ber '40 breidde zijn staf zich van acht tot achttien medewerkers uit) dit
soort opdrachten regelmatig aan zijn consuls heeft gegeven en dat de
Japanse consulaire dienst ook elders dan in de Minahassa inheemsen als
verspieders heeft kunnen inschakelen. Het kwam verder herhaaldelijk
voor dat officieren van de Japanse marine, soms ook van het Japanse
leger, als z.g. burgers en onder een valse naam aan de staf van het
consulaat-generaal werden toegevoegd - met één marine-officier, Ma-
moroe Ota, geschiedde dat in '37 en hij bleef vier jaar lang op Java
vertoeven waar hij, met een auto rondrijdend, tal van militaire waarne-
mingen kon doen. Er zijn aanwijzingen dat tijdens deze en dergelijke

1 Dienst der Oost-Aziatische Zaken: 'Rapport van de dienstreis ... naar Makassar en
Menado van 13-19 december 1941' (24 dec. 1941), p. 2 (ARA, MK, Londens archief,
M26).
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