‘NIPPON’

verkenningen de punten op Java’s noordkust werden uitgekozen die zich
het beste leenden voor Japanse landingen.

Incidenteel verschenen voorts schepen van de Japanse marine in In-
dische wateren die van hun officieel bezoek gebruik maakten om de
nodige waarnemingen te doen.! Meer systematisch werden er verken-
ningen uitgevoerd door Japanse vissersschepen. In de jaren 20 en ’30
voeren er in Indische wateren steeds vele tientallen, tenslotte zelfs enkele
honderden van die schepen. Zij mochten niet in kustwateren vissen (die
waren voor de inheemse visserij gereserveerd) maar deden dat veelvuldig
en traden vaak aanmatigend op wanneer hun dat werd verboden. Het
uitoefenen van effectieve controle was, gegeven de enorme uitgestrekt-
heid van de Indische wateren, onmogelijk. Enkele van die vissersschepen
deden niets aan visvangst maar hadden andere opdrachten. Een Neder-
landse loods uit Tjilatjap, de belangrijkste haven van Java’s zuidkust, ging
in 40 eens poolshoogte nemen aan boord van een Japanse treiler. ‘Hoe-
wel de armzalig uitziende bemanning stommetje speelde op een paar
door mij in het Engels gestelde vragen, was ik’, schreef hij in zijn
herinneringen,

‘helemaal niet verbaasd, in de kaartenkamer de schipper gebogen over een Britse
Admiraliteits Zeilaanwijzing voor de Oost-Indische Archipel aan te treffen. Op
de ruime kaartentafel lagen verschillende minuutbladen van recente opmetingen.
Allerlei instrumenten, benodigd bij het maken van kaarten, waren aanwezig,
inclusief een electrisch echolood. Behalve nog gyroscopische kompassen was er
een radio-installatie aan boord, een mailboot waardig, met kortegolfzender en
zeker in staat om direct met ieder Japans station in verbinding te staan. Bij wijze
van camouflage lagen er op het voordek wat visnetten te drogen.”?

Conform de voorzichtige gedragslijn welke de Nederlandse regering
jegens Japan placht te volgen, nam het Indische gouvernement slechts
zelden maatregelen tegen dit soort spionage; de Japanners plachten vooral
in ’40—"41 elk incident tot vervaarlijke proporties op te blazen. De loods
die wij zojuist aanhaalden, constateerde tot zijn verbazing dat in die tijd

! Een in Australié geinterneerde Japanner die verbonden was geweest aan het Japanse
consulaat-generaal in Batavia en menigmaal inlichtingen had doorgegeven aan de
Dienst der Oost-Aziatische Zaken, schreef in september ’45 aan de Nederlandse
autoriteiten dat een schout-bij-nacht en een kapitein-ter-zee van de Japanse marine
in ’36-'37 aan boord van een Japans schip een grote verkenningstocht door de archipel
hadden gemaakt, ‘taking photographs, nearly 700 of which I have seen.” (brief, 18 sept.
1945, van T. Haragoetsji aan de Netherlands Forces Intelligence Service, 1C, 6322.)
2 Chr. B. Droste: Tot betere dagen (1946), p. 31.
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