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een Japans schip dat zich als 'Onderzoekingsvaartuig voor de visserij in
de Nania' aanduidde, de haven van Tjilatjap had kunnen verlaten met
schetsen van de haven aan boord waarin, schreef hij, 'de posities van de
batterijen, het vliegkamp en allerlei andere wetenswaardigheden aange-
geven' waren; die gegevens waren 'aangevuld met inlichtingen van hun
spionnen aan de wal.' Notabene: terwijl dit schip in Tjilatjap lag, was aan
de marine-commandant gerapporteerd dat de Japanners 'ijverig aanteke-
ningen en schetsen maakten' - daar waren geen maatregelen tegen
genomen. 'Direct na aankomst', aldus de loods,

'rapporteerde ik de zaak aan de marine-commandant, die het wel heel interessant
vond, maar het was niets nieuws voor hem. 'Wat kunnen we er aan doen? Man,
we kunnen toch geen Japans gouvernementsvaartuig voor spionage aanhouden?
Daar zitten ze juist op te wachten' - was zijn conclusie."

De visserij in de Indische wateren werd van Japan en Formosa uit
bedreven door particuliere Japanse maatschappijen. Vooral van '3Ó af
leenden dergelijke maatschappijen zich voor het bewijzen van diensten
aan de Japanse strijdkrachten. Dat gold met name voor maatschappijen
tot exploitatie van de Nania die met financiële steun van de Japanse
regering waren opgericht. Verscheidene van die maatschappijen kochten
in Indië mijnbouw-, landbouw- of bosbouwconcessies die nauwelijks
economische betekenis hadden maar gelegen waren in streken van stra-
tegisch belang. In '40 werd voorts door de briefcensuur ontdekt dat de
directeur van het Nania- Veem te Batavia leider was van een spionage":
dienst in Indië en op Malakka welke vooralook met Chinese spionnen
werkte; toen die directeur Indiëverliet, werd zijn plaats door een andere
Japanner ingenomen van wie de Nederlandse autoriteiten wisten dat hij
twee jaar tevoren nog een kruiser hadgecommandeerd ..

Onder de in Indië gevestigde ondernemingen die militaire gegevens
verzamelden, waren er ook die tot de Mitsoei- en Mitsoebisji-concerns
behoorden. De vestigingen van de Japanse Taiwan-Bank lieten zich
evenmin onbetuigd. Een Japans textielconcern dat in vier steden op Java
alsmede in Makassar vestigingen had, kreeg opdracht om aan het hoofd-
kwartier in Japan kaarten te sturen van die steden. Dergelijke opdrachten
werden ook aan anderen gegeven. Bij de grootste Nederlandse boekhan-
del in Batavia werden in de jaren '37-'40 door diverse Japanners ca.200
kaarten van Java en Sumatra besteld alsmede diverse exemplaren van de
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