‘NIPPON’

zij ook effectief? Dat laatste staat niet vast. De Japanse marine wist veel,
maar het leger wist minder; het heeft in elk geval de sterkte van het Knil
overschat. Er zijn in Tokio wel talrijke geheime berichten binnengeko-
men maar van een goede en tijdige codrdinatie van de gegevens was geen
sprake. De wedijver onder de Japanse instanties was zo groot dat elk het
verkregen materiaal zorgvuldig voor eigen gebruik reserveerde. Zo gaf
het departement van buitenlandse zaken niets aan het in 41 opgericht
departement voor Groot-Oost-Azié door en het was juist dat laatste
departement dat via instanties van leger en vloot informatie moest
verschaffen aan de Japanse generaals en admiraals die met het bestuur
over delen van Nederlands-Indié zouden worden belast. Generaal Ima-
moera, die in ‘42 het eerste hoofd werd van het Japanse bestuur op Java,
wist van de algemene toestanden aldaar weinig af, speciaal ook van de
mate waarin hij een beroep kon doen op inheemse voormannen. ‘In
preparing occupation politics, Tokyo policymakers’, aldus in *70 een Japanse
historicus, ‘worked without being well informed about the power or trustwor-
thiness of Indonesian nationalist leaders, the efficiency and loyalty of the civil
service, or the political usefulness of the Islamic leaders.*

Het verdient de aandacht dat inderdaad de Japanse geheime actie in
Nederlands-Indié& opvallend werd uitgebreid nadat de Japanse regering
in de zomer van ’36 besloten had, dat Japan zich sterker zou richten op
het gebied van de Zuidelijke oceaan, de Nanjo — ‘ons plan is’, aldus dit
besluit, ‘onze macht met vreedzame middelen geleidelijk uit te breiden.’
Duidelijk is dat tegelijkertijd een uitbreiding met militaire middelen werd
voorbereid. Of die middelen konden worden toegepast, hing vooral van
de internationale constellatie af — welnu, het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog gaf, zo leek het, Japan nieuwe kansen, zulks al door het
feit dat Nederland zich in Europa in een bedreigde en dus zwakkere
positie bevond.

Vijf maanden na het uitbreken van die oorlog, begin februari ’40, legde
de Japanse gezant in Den Haag een aantal vérgaande eisen aan de
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