DE CRISIS VAN APRIL '40

Nederlandse regering voor: de handel tussen Japan en Indié moest
worden uitgebreid, meer Japanners en meer Japanse ondernemingen
moesten zich in Indié kunnen vestigen en de pers in Indié moest worden
weerhouden, in anti-Japanse geest te schrijven. De Nederlandse regering
had nog niet gereageerd toen Duitsland op ¢ april Denemarken en
Noorwegen bezette. Onmiddellijk pleegden in het hoofdkwartier van
de Japanse marine de ‘aktivistische Kreise’, door de Duitse ambassadeur in
Tokio bedoeld in zijn aan het slot van ons vorig hoofdstuk aangehaald
telegram van 13 mei, overleg: dit waren de hoofden van de secties die
in afwezigheid van de chef en de vice-chef van de marinestaf plachten
bijeen te komen en dan vaak tot conclusies kwamen waarbij de chef en
de vice-chef zich neerlegden, zulks uit angst dat zij, als zij dat niet deden,
voor defaitisten zouden worden gehouden. Op 11 en 12 april was, aldus
de notulen van hun beraad, de conclusie van die hoofden: ‘het tijdstip is
gekomen voor de bezetting van Nederlands-Indi&’! — dat was hin
conclusie, nog niét die van de marinestaf, van het Grote Hoofdkwartier
of van de regering. De regering, d.w.z. de Japanse minister van buiten-
landse zaken, ging niet verder dan op 15 april te verklaren dat Japan
nauwe economische betrekkingen had met de Nanjo, speciaal met Ne-
derlands-Indié&, en dat, als Nederland in Europa in de oorlog betrokken
werd, ‘een uit het oogpunt van de vrede en stabiliteit van Oost-Azié
ongewenste situatie’ zou ontstaan. Prompt reageerde |de Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken, Cordell Hull, me:ﬁ:c‘, na overleg met
president Roosevelt opgestelde verklaring waarin Japan er o.m. aan werd
herinnerd dat het in 1922 had toegezegd, Nederlands rechten met be-
trekking tot Indié te zullen respecteren, en waarin elke wijziging in de
positie van Indig, anders dan met vreedzame middelen, een gevaar voor
de vrede werd genoemd in het hele gebied van de Stille Oceaan. Het
was een duidelijke waarschuwing.

Toen nu op 10 mei bericht ontvangen was van het inzetten van het
grote Duitse offensief in West-Europa, besloot de Japanse marinestaf
onmiddellijk in studie te nemen hoe een deel van de Japanse vloot
terstond naar de Indische wateren kon worden gezonden indien Enge-
land, Frankrijk of Duitsland zich in Nederlands-Indié zouden nestelen

! De notulen worden geciteerd in het in 1980 in Amerika verschenen werk The Fateful
Choice. Japan’s Advance into Southeast Asia, 1939—1941, p. 243. Dit is een vertaling van
de belangrijkste fragmenten uit een uit zeven delen bestaand werk van Japanse
historici, ‘De weg naar de Pacific-oorlog’, dat in 196263 in Japan werd gepubliceerd
door de uitgeverij van het dagblad Asahi Shimbun.
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