
JAPAN GAAT EISEN STELLEN

te ontvangen. Op voorstel van van Starkenborgh antwoordde Pabst op
6 j uni namens de Nederlandse regering' dat Indië aan Japan o.m. jaarlijks
200000 ton bauxiet kon leveren, maar I mln ton aardolie (de Japanners
hadden in '39 570000 ton uit Indië geïmporteerd) kon niet zomaar
worden toegezegd: daartoe moest de japanse regering tijdig contraeten
afsluiten met de oliemaatschappijen. Alle andere japanse eisen werden
impliciet afgewezen; 'de regering', zo heette het, 'ziet geen aanleiding,
algemene onderhandelingen over de verhouding tussen Nederlands-
Indië en japan aan te vangen.'

Hoe zou japan reageren? Welter, de minister van koloniën, die
eigenlijk juist wèl 'algemene onderhandelingen' met japan wenste, was
er niet gerust op - evenmin was hij er gerust op wat het Indische
gouvernement dan zou doen. Op 20 juni (de Franse capitulatie was op
handen) seinde hij aan van Starkenborgh: 'Wil tegenover Japan en
japanners onder geen omstandigheden enige maatregel treffen dan na
overleg met mij.' Van Starkenborgh antwoordde omgaand: 'Kan niet
uitsluiten omstandigheden tot onverwijld ingrijpen zouden nopen in
welk geval ik op eigen verantwoordelijkheid zou moeten handelen".'
Welter repliceerde dat dat oorlog zou betekenen.

Hij, de verantwoordelijke minister, wilde vèrgaande concessies doen
om die oorlog uit de weg te gaan. Hij gaf het nu alleenstaande Engeland
geen schijn van kans om zich tegen Duitsland te handhaven en ried, na
overleg slechts met de minister van buitenlandse zaken mr. E. N. van
Kleffens, van Starkenborgh op 15 juli in een lang telegram? een politiek
van 'toenadering' tot japan aan, 'basis beleid op elk gebied worde
enigszins spectaculair streven naar goede en vruchtbare nabuurschap.' Van
Starkenborgh liet dat telegram onbeantwoord - trouwens, begin augustus
kwam Welters pleidooi geheel in de lucht te hangen. Nadat namelijk in
juli was komen vast te staan dat een speciale Japanse vertegenwoordiger
zich voor het voeren van besprekingen naar Batavia zou begeven (het zou
dus toch tot 'algemene onderhandelingen' komen), had de japanse re-
gering haar keuze laten vallen op een der beruchtste extremisten uit
legerkringen, generaal Koeniaki Koiso; dat de man binnenskamers geëist
had dat hij naar Batavia zou vertrekken op een oorlogsschip met een
detachement mariniers dat, zo nodig, zonder overleg met autoriteiten in
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