
INDIË 'HET CENTRUM VAN EEN TYPHOON'

China, óók de gewapende strijd met de Verenigde Staten en het Britse
Rijk zou aandurven.

*

Sinds de Eerste Wereldoorlog vormden japan enerzijds en de Verenigde
Staten en het Britse Rijk anderzijds sterke krachten in de wereldpolitiek
die elkaar in het gebied van de Stille en de Indische Oceaan min of meer
in balans hielden. Die balans werd in de jaren '30 steeds hachelijker
- bovendien werd het, naarmate japan aggressiever optrad en de tegen-
stellingen verscherpt werden, duidelijker dat Nederlands-Indië de inzet
van dat krachtenspel vormde. Zo onaanvaardbaar het voor japan was, zijn
toegang tot de Indische hulpbronnen te missen, zo onaanvaardbaar was
het voor de Verenigde Staten en het Britse Rijk dat die hulpbronnen
exclusief voor japan zouden vloeien. De Duitse Staatssekretär van het
Auswärtige Amt, Ernst von Weizsäcker, had gelijk toen hij op 15 mei '40
in een gesprek met de japanse ambassadeur in Berlijn Indië's positie
vergeleek 'mit dem Zentrum eines Taifuns .. 'J wo bekanntlich Windstille
herrsche, da die miteinander konkurrierenden Luftströmungen sich aujhöben.'1
Een moeilijke positie! En van de rode mei '40 af extra moeilijk doordat
Nederlands-Indië, niet zeker van bijstand van de zijde van het Britse.
Rijk en de Verenigde Staten, als bondgenoot van dat Britse Rijk in oorlog
was met japans mede-ondertekenaar van het Anti-Komintern-verdrag,
Duitsland.
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