
DE INDISCHE FONDSEN

men aan dat het gouvernement geen grote moeilijkheden had op het
gebied van de financiering van de defensie, anderzijds was er de behoefte
om jegens Engeland dat als enige grote mogendheid oorlog voerde voor
het behoud van de Westerse beschaving, van medeleven en bewondering
te getuigen - er is in de periode '40-'41 misschien geen enkele niet-
Engelse bevolkingsgroep in de wereld geweest die met zoveel hartstocht
aan Engelands zijde stond als de Europese bevolkingsgroep in Indië.

Met eenzelfde hartstocht werden de Duitsers en de 'verraders in het
eigen kamp' gehaat.

'Duitsers' en 'NSB'ers'

Aan het slot van hoofdstuk 7 vermeldden wij dat gouverneur-generaal
van Starkenborgh in de ochtend van 10 mei opdracht had gegeven, de
Duitse schepen die na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een
Indische haven waren binnengevlucht, in beslag te nemen en alle Duitse
mannelijke personen van zeventien jaar en ouder (dat sloot de scheeps-
bemanningen in) te interneren. Die laatste opdracht werd aan de desbe-
treffende autoriteiten doorgegeven in een bericht dat slechts één afge-
sproken woord bevatte: 'Berlijn'.

Het in beslag nemen van de schepen was door de Koninklijke Marine,
voorzover nodig in samenwerking met het Knil, met zorg voorbereid:
er moest bliksemsnel worden ingegrepen teneinde te voorkomen dat de
schepen door hun bemanningen tot zinken zouden worden gebracht. Van
die schepen, negentien in getal, kreeg de marine er dank zij haar door-
tastend optreden achttien in handen - één schip dat vanwege het gevaar
dat zijn lading bood (voor China bestemde explosieven) in een baai op
enige afstand van de Noordsumatraanse haven Sabang voor anker lag,
werd door zijn bemanning tot zinken gebracht. De Nederlandse koop-
vaardij in Indische wateren kreeg er op slag achttien Duitse schepen bij
met een totaal-tonnage van ruim I ro 000 ton - er werd van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om ook twee Deense schepen van tezamen 12 000

ton in beslag te nemen.' Als gevolg van het ingrijpen tegen de Duitse

1 De twintig nieuwe schepen werden door het gouvernement ondergebracht bij zes
nieuwe gouvernementsrederijen en het beheer daarover werd toevertrouwd aan de
KPM, de Stoomvaart Maatschappij Nederland, de Rotterdamse Lloyd en de Neder-
lands-Indische Tankstoomboot Maatschappij. Van die twintig schepen waren aan het
einde van de oorlog nog maar drie over.
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