
IN OORLOG MET DUITSLAND

schepen werden ca. negenhonderd bemanningsleden ter internering af-
gevoerd - daarbij deden zich gevallen voor waarbij aan zeelieden die
alleen maar een zwembroek aan hadden, niet de gelegenheid werd
gegeven, hun kleding uit hun hut te halen.

Overeenkomstige verschijnselen van nerveuze haast deden zich bij het
oppakken van de overige 'Duitsers' voor - wij plaatsen dat begrip tussen
aanhalingstekens want er werden niet alleen Duitse staatsburgers gear-
resteerd maar ook Joegoslavische, Poolse, Deense, Belgische en Franse
die van sympathie met het nationaal-socialisme verdacht werden, alsme-
de tot Nederlanders genaturaliseerde ex-Duitsers jegens wie dezelfde
verdenking bestond, voorts een aantal Joodse en andere emigranten uit
Duitsland en tenslotte ca. honderdvijftig jeugdigen van gemengde af-
komst met een Duitse vader: 'Indische jongens', die evenwel geen enkele
band met Duitsland hadden en van wie velen geen woord Duits en
enkelen zelfs geen woord Nederlands spraken. In totaal werden bijna
acht-en-twintighonderd 'Duitsers' opgepakt, onder hen dus ca. negen-
honderd zeelieden en voorts o.m. ca. tweehonderd gepensioneerden die
in gouvernementsdienst waren geweest (de oudste hunner was acht-en-
zeventig), talrijke gouvernementsartsen, zestig zendelingen 1 en alleen al
van het eiland Flores ca. veertig missionarissen - 'waarom men deze
mensen', zo citeert C. van Heekeren in zijn Batavia seint: 'Berlijn J een der
Nederlandse geïnterneerden, 'eigenlijk uit hun verre arbeidsveld, waar
ze al tientallen jaren belangeloos voor de bevolking werkten, als 'staats-
gevaarlijke elementen' had weggehaald, was onbegrijpelijk.l"

Alle geïnterneerden (dat sloot de 'NSB'ers' in, op wie wij straks
terugkomen) werden in eerste instantie naar primitieve verzamelplaatsen
gevoerd (in Padang, aldus één van de bijna tweehonderd daar opgepakte
Duitsers, naar 'een oude, smerige kolenloods waar we de nacht in het
gezelschap van ontelbare ratten doorbrachten") en vandaar getranspor-
teerd naar meer permanente detentie-oorden: vier op Sumatra, op Borneo
en op Celebes, drie op Java. De geïnterneerden van Oost-Java werden
opgesloten in het oude, door gouverneur-generaal van den Bosch ge-

I Onder dezen acht-en-twintig uit de Bataklanden. Hun verdwijnen leidde er toe dat
Bataks de leiding kregen van de Groot-Batakse kerk die onmiddellijk aansluiting ging
zoeken bij de inheemse cultuur. 'Bij Ide Batakse volksfeesten', aldus een rapport van
een Nederlandse zendeling, 'geeft men zich hartstochtelijk over aan dans en muziek:
de zendelingen die dit verboden hebben, zijn nu weg. We zullen tonen dat we
zelfstandig zijn!' (Aangehaald in J. c. Hoekendijk: De wereldzending in oorlogstijd
1940-1944 (I946), p. 38) 2 C. van Heekeren: Batavia seint: 'Berlijn' (I967),
P.43. 3 Av., p. 21.
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