
IN OORLOG MET DUITSLAND

Duitse paleontologen die, door Australië als ongevaarlijke wetenschaps-
beoefenaren uitgewezen, begin april' 40 in Indië waren aangekomen, daar
op I I mei op Onrust opgesloten waren maar na tien dagen al gelegenheid
hadden gekregen, naar Japan te vertrekken. Wat over de toestanden op
Onrust in Berlijn bekend werd, wekte daar grote verontwaardiging.
Besloten werd, het Indische gouvernement onder druk te zetten: op 19
en 20 juli werd in bezet Nederland de eerste groep z.g. Indische gijzelaars
opgepakt: tweehonderdeen-en-dertig personen, bijna allen Indische ver-
lofgangers, die in aparte barakken in concentratiekampen in Duitsland
werden opgesloten, de mannen in Buchenwald, de vrouwen in Ravens-
brück. Het gevolg hiervan was dat het college van secretarissen-generaal,
de hoogste Nederlandse bestuursinstantie in bezet gebied, begin septem-
ber van Starkenborgh telegrafisch een lange lijst Duitse eisen voorlegde:
alle geïnterneerde Duitsers moesten Of op vrije voeten worden gesteld
Of de gelegenheid krijgen naar Duitsland terug te keren dan wel hun
intrek te nemen in een gezond bergoord, de Duitse consuls moesten weer
bewegingsvrijheid krijgen en het beheer over Duitse vermogens moest
worden opgeheven. .

Handelde het college van secretarissen-generaal louter onder Duitse
druk?

Bepaald niet. Bij het doorgeven van de Duitse eisen werd het o.m.
geleid door de overtuiging dat Duitsland de oorlog praktisch al had
gewonnen, dat Nederland zich bij de komende vredesonderhandelingen
zo onafhankelijk mogelijk moest opstellen en dat het wenselijk was dat
Indië niet in het kielzog van Engeland zou varen - dat de gouverneur-
generaal dat laatste naliet, kon hij het duidelijkst aantonen door de Duitse
eisen in te willigen.

Van Starkenborgh dacht daar niet aan. Van minister Welter, die even
defaitistisch dacht als de meeste secretarissen-generaal, had hij in augustus
al twee verzoeken ontvangen om de Duitse geïnterneerden verlof te
geven, Indië te verlaten - hij had toen geantwoord dat hij weigerde, met
Duitsland onder druk te onderhandelen en dat hij een nadere regeling
pas in overweging zou nemen nadat eerst de groep der Indische gijzelaars
was vrijgelaten. Nu, in september, deed hij in antwoord op het uit bezet
Nederland ontvangen telegram aanWelter weten dat hij alle Duitse eisen
afwees maar wèl bereid was, de Duitse vrouwen, voorzover niet gevaar-
lijk geacht, mèt hun kinderen verlof te geven, Indië te verlaten. Die
concessie werd door de Zwitserse autoriteiten aan Berlijn doorgegeven.

Inmiddels hadden de secretarissen-generaal het voornemen opgevat
om van Starkenborgh voor hun visie te winnen door, met medewerking
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