
DE MISSIE JONGEJAN - BOERSTRA

van Duitsland, twee in Indië goed bekende Nederlanders uit bezet gebied
naar Indië te laten gaan: mr. W. G. F. Jongejan, die in Indië voorzitter
van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten was geweest voordat
hij in Den Haag voorzitter van de Ondernemersraad voor Nederlands-
Indië was geworden, en luitenant-generaal b.d. M. Boerstra, oud-com-
mandant van het Knil. Die twee die via Berlijn naar Tokio zouden reizen
en vandaar Indië hoopten te bereiken, verlieten Den Haag op 7 oktober
- toen zij er in de trein stapten, hadden zij al het bericht vernomen dat
in de vroege ochtend van die dag de tweede groep Indische gijzelaars
was opgepakt: honderdzestien mannen, onder hen vele vooraanstaanden
uit de Nederlandse samenleving.

Jongejan en Boerstra (wij beschreven hun missie uitvoerig in deel 4
van ons werk') kwamen op 14 november in Tokio aan en spraken er met
de Nederlandse gezant, generaal Pabst. Zij schreven er een lang memo-
randurn- dat begin december door een koerier meegenomen werd naar
Batavia. In het stuk werd bepleit dat van Starkenborgh vóoral rekening
zou houden met een compromisvrede in Europa. 'Het is onze taak', aldus
de twee afgezanten van de secretarissen-generaal (die in feite tevens
afgezanten van de Duitsers waren),

'er voor te zorgen, dat ook in het geval dat Duitsland op het continent het
overwicht behoudt, voor een onafhankelijk Nederland, in dat raam van Duitse
zeggenschap in bepaalde aangelegenheden", de sfeer zo gunstig mogelijk, althans
niet nodeloos ongunstig is.

Tot het scheppen van deze sfeer kan in belangrijke mate medewerken het ...
belang van Nederlands-Indië voor het 'nieuwe Europa' (economisch, historisch,
cultureel, strategisch, ras) tezamen met de ook aan Duitse zijde heersende over-
tuiging dat men Nederland nodig heeft om Indië te behouden' -

te behouden voor het 'nieuwe Europa' (hetgeen een voor Japan onaan-
vaardbare doelstelling was).

Jongejan en Boerstra konden Indië niet bereiken. Van Starkenborgh
meende wèl dat met hen overleg diende te worden gepleegd, maar niet
in Indië. Hij wilde de directeur van zijn kabinet, dr. Idenburg, naar Manila
zenden en tegen een bespreking aldaar had, mits het louter een informa-
tief karakter zou dragen, het kabinet te Londen geen bezwaar - wie er
wèl bezwaar tegen hadden, waren de ambassadeurs van Engeland en van

1 N.l. in de gelijknamige paragraaf van hoofdstuk 8. 2 Tekst: Enq., dl. II b,
p. 300-03. 3 Er zou dus van een 'onafhankelijk Nederland' geen sprake zijn.
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