
EEN DEEL VAN DE DUITSE VROUWEN VRIJGELATEN

ceerde terugreis, vrouwen die er tegenop zagen om tijdens de oorlog in Duitsland
te zitten, en er waren er ook ... die verwachtten dat hun mannen al gauw uit de
kampen zouden terugkomen.' 1

Een deel van deze vrouwen kwam (naar wij aannemen: samen met de
gevaarlijk geachten) in interneringskampen terecht of bleef daar: er was
op Java een kamp in Ambarawa, niet ver van Banjoebiroe, op Sumatra
een bij Fort de Koek (zie kaart VI op pag. 62). Daar werden die vrouwen
(en hun kinderen) in '42 door de Japanners in vrijheid gesteld.

*

Eerder vermeldden wij dat in mei '40 in Indië niet alleen 'Duitsers' maar
ook 'NSB'ers' ter internering werden opgepakt, en dat begrip 'NSB'ers'
hebben wij eveneens tussen aanhalingstekens geplaatst: niet allen die
gearresteerd werden, waren lid van de NSB of zelfs maar sympathisant
met deze beweging.

Op 10 mei '40 was van Starkenborghs besluit van de çde gepubliceerd
waarbij de NSB tot een voor gouvernementsdienaren verboden vereni-
ging was verklaard. Zodra bericht was dat Duitsland Nederland had
aangevallen, ging dat velen niet ver genoeg. In Bandoeng werd nog op
de rode het kringhuis van de NSB door jeugdige Europeanen bestormd
en hier werden vijftien NSB'ers, onder wie de redacteuren van het
NSB-weekblad Het Licht, gearresteerd. Ook in Semarang en Soerabaja
vonden arrestaties plaats. In Batavia begonnen zij op de r rde: acht
arrestaties, maar toen een spreker van de Nirom, reagerend op de berich-
ten uit Nederland, alle luisteraars had aangeraden verdachte personen bij
de autoriteiten van politie en leger aan te geven, was het hek van de dam.
Ook in Indië leidde de Vijfde Colonne-paniek tot absurde geruchten (de
waterleiding zou vergiftigd zijn en de Vijfde Colonnisten zouden talrijke
geheime zenders hebben gebouwd) en niet minder absurde publicaties.
Zo berichtte het Bataviaas Nieuwsblad op 18 mei (het bericht werd in
andere dagbladen overgenomen) dat bij een gearresteerde instructeur van
een politieschool op Java een lijst was gevonden met de namen van meer
dan honderd andere Nederlanders, onder wie drie bestuursambtenaren,
die 'dadelijk na de Duitse bezetting moesten worden gefusilleerd' - het

1 C. van Heekeren: Batavia seint: 'Berlijn', p. 93.
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