
LOT DER OPGEPAKTE 'NSB'E~S'

heven (mr. A. S. Block volgde hem op).' Volgens een der gearresteerden
(hij beweerde opgepakt te zijn omdat een buurman hem op 13 mei op
het bericht van de aankomst van de koningin in Engeland had horen
reageren met de woorden: 'Nu komen de Moffen en neemt de koningin
de benen!') zou van alle gearresteerden 'ongeveer 60 % geen lid of
donateur van de NSB zijn geweest" - buren konden buren, aan wie ze
een hekel hadden, aanbrengen ... Er zijn trouwens ook NSB'ers toen
'vergeten'. Niet alle NSB'ers werden geïnterneerd.'3

Er werden in totaal twee-en-dertig 'NSB'sters' gearresteerd; zij wer-
den met hun kinderen aanvankelijk gedetineerd in de kazerne van
Banjoebiroe waar ook de als potentiële spionnen beschouwde Duitse
vrouwen met hun kinderen ondergebracht waren, later in een groot huis
te Salatiga, niet ver van Ban:joebiroe.

Hoeveel mannelijke 'NSB'ers' in totaalopgepakt werden, is niet
bekend - het zijn er vermoedelijk meer dan vijfhonderd geweest. Aan-
gezien de Indische NSB eind '39, gelijk eerder weergegeven, ruim
zeventienhonderd leden en ruim duizend sympathisanten had geteld,
bleef dus een groot deel van die leden en syrnpathisanten op vrije voeten.
Dezen kregen het veelal moeilijk. Van diegenen van wie bekend was dat
zij volgeling van Mussert waren, werden velen ontslagen - het ontslag
uit gouvernementsdienst vond oneervol plaats en met verlies van pen-
sioenrechten.

Moeilijk kregen het ook de gezinnen van de opgepakte mannen. De
vermogens dier mannen waren in beslag genomen; 'de vrouwen van de
geïnterneerden', aldus een rapport dat eenjaar later de NSB in Nederland
bereikte",

'moeten eenmaal per maand een lijst indienen van de uitgaven die zij denken
de lopende maand te moeten doen. Indien de betreffende ambtenaar in een goed
humeur is, krijgen de vrouwen over het algemeen wel de gevraagde strikt nodige

1 Marcella's echtgenote, lid van de NSB, werd geïnterneerd - hij zelf poogde vergeefs
in Zuid-Afrika werk te vinden; naar Indië teruggekeerd, overleed hij daar eind '40.
2 Volgens majoor van Baarsel 'bestond zeker meer dan 80% uit oprechte Nederlan-
ders.' (J. van Baarse!: 'Het NSB-interneringskamp te Ngawi', p. 30) 3 J. E. Stule-
meyer in Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië ell Suriname 1940-1946 (1978),
p.6. 4 Het was gebaseerd op de mededelingen van de echtgenote van een pro-Duitse
Zwitser die in mei '40 gearresteerd was maar door bemiddeling van de Zwitserse
autoriteiten in augustus Indië had kunnen verlaten; waarna hij met zijn vrouw via
Japan en de Sowjet-Unie naar Zwitserland was gereisd. Dat de vrouwen der geïnter-
neerden met de genoemde bedragen 'naar de karnpong gejaagd' werden, was hogelijk
overtrokken.
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