IN OORLOG MET DUITSLAND

uitgaven, indien echter de ambtenaar in een boze bui is, dan mankeert daar nogal
eens wat aan. Is het vermogen verteerd en successievelijk alles verkocht, dan krijgt
de vrouw per maand van het gouvernement een uitkering van f 36, terwijl voor
elk kind een bedrag van f 10 uitgekeerd wordt . .. Dit komt ongeveer overeen
met de levensstandaard van de armste Indo . .. Dit is het jagen van de mensen
naar de kampong.’!

Dat bij het oppakken van de ‘NSB’ers’ in Indié in mei ’40 angst een
rol heeft gespeeld, is duidelijk; eveneens, dat er sprake is geweest van
grove willekeur. Men nam maatregelen tegen een Vijfde Colonne die in
werkelijkheid niet bestond. Dat laatste werd ook aan het gouvernement
duidelijk. Van Starkenborgh liet de nieuwe procureur-generaal mr. Block
een grondig onderzoek instellen in de archiefstukken van de Indische
NSB die in Bandoeng en elders in beslag waren genomen — men trof er
de bewijzen in aan dat van '34 af grote bedragen aan de NSB in Nederland
waren overgemaakt, maar van een samenzwering bleek niets. Het onder-
zoek nam veel tijd in beslag (het heeft veel langer geduurd dan mijn
wens was’, zel van Starkenborgh later?) — pasin april ’41 legde dr. Levelt, de
regeringsgemachtigde vooralgemene zaken, in de Volksraad de verklaring
af dat van de zijde der NSB’ers geen spoor van verraad was ontdekt.

Die verklaring werd, aldus een Nederlandse predikant die van nabij
de nood had aanschouwd waarin veel gezinnen van NSB’ers waren
komen te verkeren, in de Europese dagbladen ‘weggemoffeld of zelfs
verzwegen’® — ze paste namelijk niet in het beeld dat die dagbladen in
mei ’40 hadden geprojecteerd en sindsdien waren blijven projecteren. Bij
dat laatste speelde de berichtgeving uit Londen een bepalende rol: be-
richtgeving eerst over de verraderlijke rol die NSB’ers als helpers van de
Wehrmacht gespeeld zouden hebben, berichtgeving vervolgens over de
reéle diensten welke de NSB aan het Reichskommissariat bewees. Het
hevigst tegen de NSB en de NSB’ers toornden die bladen die, zoals
Zentgraaffs_Java-Bode en het Algemeen Indisch Dagblad, in het midden van
de jaren ’30 een grote sympathie voor de NSB aan de dag hadden gelegd,
maar andere bladen lieten zich evenmin onbetuigd. De Niewwe Dag
bepleitte in december ’40 een Bijltjesdag waarna de lijken van de ‘schoel-
jes’ in het water geworpen zouden worden, ‘het zal jammer zijn van onze
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