
ANIMOSITEIT JEGENS DE 'NSB'ERS'

mooie grachten, maar deze kadavers te begraven in dezelfde aarde waarin
onze soldaten rusten, dat gaat toch ook niet' I, en enkele weken later werd
in Het Bataviaas Nieuwsblad in een ingezonden stuk voor 'de bloedhonden
van het verderfelijke wezen Musser!' 'een kogel te goed' geacht, 'een
strop aan de boom is beter.'? Toen de kapitein van de generale staf
S. H. Spoor, die in maart '41 bij een bezoek aan Ngawi geconstateerd
had met hoeveel willekeur de daar gedetineerden waren opgepakt, in
april in het Algemeen Indisch Dagblad bepleitte dat men een geleidelijke
terugkeer van de NSB'ers in de maatschappij mogelijk zou maken, kreeg
hij van een groot deel van de andere bladen felle aanvallen te verduren
en enkele maanden later, in september '41, ontstond grote verontwaar-
diging jegens dr. Idenburg, de directeur van van Starkenborghs kabinet,
toen bekend werd dat hij een nacht huisvesting had verleend aan de
echtgenote van een vooraanstaande NSB'er - de man, die op sterven lag
en met wie Idenburg vroeger bevriend was geweest, was een uur voor
zijn overlijden uit detentie ontslagen en zijn weduwe, een Belgische van
geboorte, had verlof gekregen, uit het interneringsoord voor vrouwen
naar Batavia te gaan teneinde zijn begrafenis bij te wonen. Het werd een
groot schandaal: de pers wijdde er hoofdartikelen aan en de kring-
Bandoeng van de Vaderlandse Club nam een motie aan waarin Idenburgs
gedrag in felle bewoordingen werd gelaakt.

Het gevolg van al deze tegen NSB'ers gerichte animositeit was dat
diegenen die uit hun detentie ontslagen werden, grote moeilijkheden
bleven ondervinden. Er was in het najaar van '40 een commissie van drie
juristen benoemd teneinde over eventuele vrijlatingen advies uit te
brengen - het parket van de procureur-generaal trok zich van die adviezen
zo weinig aan dat de drie juristen ontheffing uit hun functie vroegen. Pas
in mei '41 konden enkele gedetineerden Ngawi verlaten en in september
volgde een twintigtal anderen. Het gouvernement had inmiddels de pers
een lijst laten publiceren met de namen van de vierhonderdtwee-en-
zeventig gedetineerden die zich toen in Ngawi bevonden - van elke
vrijgelatene was dus in ruime kring bekend dat hij gedetineerd was
geweest. Een van de twintig vrijgelatenen kwam bij de commandant van
Ngawi, majoor van Baarsel, zijn beklag doen:

'De buren wilden niks meer met hem te maken hebben. Ook oude kennissen
niet. Door kinderen op straat werd hij nageschreeuwd en uitgescholden ... Hij
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