
IN OORLOG MET DUITSLAND

besloot zijn verhaal met de woorden: 'Als het niet was om mijn vrouw, zou ik
zeggen: majoor, neemt u mij maar weer op in het interneringskamp, ... buiten
het kamp is de toestand voor ons onhoudbaar." 1

*

De geïnterneerden hadden in Ngawi een ongemakkelijk bestaan: het fort
verkeerde in verwaarloosde toestand en aanvankelijk leden zij honger.
Zij kregen na enige tijd de normale Knil-rantsoenen. Niet dat dat de
algemene stemming verbeterde! Vele gedetineerden waren op losse
gronden opgepakt - maand na maand verstreek en geen enkel justitieel
verhoor vond plaats. Er groeide in het fort een sfeer van grote verbitte-
ring, waarop enkele overtuigde nationaal-socialisten inhaakten: zij
maakten zich meester van de kampleiding en bevorderden dat de gehele
groep zich steeds recalcitranter ging gedragen. Overal in het kamp zag
men het teken van de wolfsangel (een van de symbolen van de NSB) of
zelfs het hakenkruis. De ene commandant na de andere bleek niet in staat,
gehoorzaamheid af te dwingen - van belang was daarbij ook dat het fort
bewaakt werd door oudere Javaanse militairen: gepensioneerde leden
van het Legioen van de Mangkoenegoro. Die bewaking door Javanen
werd door de meeste gedetineerden -alsvernederend ervaren en de
bewakers zelf brachten het niet op om, als dat nodig was, met kracht
tegen hen op te treden: de gedetineerden waren immers Europeanen en
onder dezen bevonden zich militairen-van-naam als oud-majoor Rhem-
rev, drager van de Militaire Willemsorde'', en kapitein Becking, die in
'26 de PKI-opstand in Bantam had bedwongen.

Vluchten uit het kamp was moeilijk, maar het lukte in februari '41 aan
drie gedetineerden; zij werden spoedig in Batavia gearresteerd. Enige tijd
later bleek, dat de fanatieke elementen onder de gedetineerden het
voornemen koesterden om zich van het fort meester te maken en later
in '41 stichtten dezen brand. Toen de brandweer het fort binnenkwam
om de brand te blussen, werden enkele slangen doorgesneden en van de
verwarring maakten twaalf gedetineerden gebruik om te vluchten (ook
zij werden spoedig opgespoord en weer naar het fort teruggebracht). Over
dit gebeuren, waarbij de bewakers niet op de ontsnappende Europeanen

1 J. van Baarse!: 'Het NSB-interneringskamp te Ngawi', p. 61. 2 De majoor, gear-
resteerd in de meidagen van' 40, was toen op last van de legerautoriteiten vrijgelaten
maar nadien opnieuwopgepakt.
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