IN OORLOG MET DUITSLAND

voor Japan ook net op tijd — uit ons vorig hoofdstuk bleek immers dat
de Japanse marine op 10 mei een deel van de vloot liet gereedmaken
voor operaties in de Nanjo en in studie nam hoe Japan het best kon
reageren wanneer een van de drie grote oorlogvoerende mogendheden:
het Britse Rijk, Frankrijk of Japans bondgenoot Duitsland, Indi&’s neu-
traliteit zouden schenden. Dat Britten en Fransen daar zouden ingrijpen,
werd door Japan vooral ook mogelijk geacht toen, ondanks het feit dat
de gouverneur van Curagao op 10 mei woordelijk dezelfde geruststelling
had gegeven als van Starkenborgh, op 11 mei Britse troepen op Curagao
aan land werden gezet, vooral ter bescherming van de voor Groot-
Brittannié& vitale raffinaderijen van Venezolaanse aardolie.!

De bui dreef over, althans: blijkbaar er van uitgaand dat Curagao een
speciaal geval vormde, onthield Japan zich van militair ingrijpen. Met
dat al bleef de positie van Indié even hachelijk als zij tevoren was — zelf
was het te zwak om zich ooit met kans op succes tegen Japan te verde-
digen; daarvoor was hulp nodig van bondgenoten, t.w. (Frankrijk viel
spoedig uit) van Engeland, Australi¢ en de Verenigde Staten. De Vere-
nigde Staten waren evenwel neutraal, Engeland moest zich op zijn
verdediging concentreren en wat de Australiérs aan troepen gemobili-
seerd hadden, was, toen Mussolini het avontuur ondernomen had om
aan Duitslands zijde aan de Tweede Wereldoorlog te gaan deelnemen
(10 juni ’40), voor Noord-Afrika bestemd. Zeer zwak waren niet alleen
de Engelse en de Amerikaanse landstrijdkrachten in de Nanjo maar ook
de strijdkrachten ter zee: er was geen enkele zware kruiser, geen enkel
slagschip, geen enkel vliegkampschip bij.

Van Starkenborgh verbond aan Indig’s zwakke positie drie conclusies:
dat Indié’s defensie met spoed moest worden versterkt, dat het Japan niet
moest provoceren, en dat het wenselijk was dat de Tweede Wereldoorlog
met een aanvaardbaar compromis zou worden beéindigd.

Die tweede conclusie nu kon in strijd raken met het feit dat het
koninkrijk op 10 mei 40 bondgenoot van Engeland en Frankrijk was
geworden. Dat bondgenootschap hield evidente risico’s in voor de ver-
houding tussen Nederlands-Indié en Japan — die risico’s wilde van

! Enkele dagen later kwamen er Britse troepen op Aruba en Franse op Sint Maarten.
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