IN OORLOG MET DUITSLAND

bevoegdheden, ver van Kroon verwijderd, onduidelijkst evenals hun verhouding
jegens wettelijke kroonvertegenwoordiger’ —

dat was hij, de gouverneur-generaal, en hij wilde voorkomen dat de
leiders van de inheemse nationalistische beweging, aan wie hij geen
enkele concessie van wezenlijk belang wilde doen, de kans zouden
krijgen om in Indi€ aanwezige ministers, onder wie de minister van
kolonién, tegen hem uit te spelen. ‘

Een overkomst van de gehele regering bleef hij als wenselijk zien. Het
al aangehaalde telegram van 30 september, waarin hij ‘een spoedige vrede
uitermate wenselijk’ had genoemd, was begonnen met de opmerking dat
hij ‘van het uitnemend Rijksbelang der vestiging [alhier] van koningin
en regering zo mogelijk nog meer overtuigd’ was dan begin augustus,
en ‘argumenten voor deze vestiging’ had hij ‘meer klemmend’ genoemd,
‘naarmate de oorlog langer duurt.’

Hij ontving op dit telegram geen reactie. Toen hij vervolgens in
november bezoek kreeg van A. Pelt, het hoofd van de Regeringsvoor-
lichtingsdienst te Londen (met deze werd afgesproken dat regering en
gouvernement samen in New York een Netherlands Information Bureau
zouden oprichten), gaf hij Pelt een memorandum' mee waarin hij de
argumentatie uit zijn telegram van 30 september herhaalde, maar het
element: de regering moet zich niet met Engeland identificeren, nu
duidelijk onderstreepte: ‘zij zou’ (bij verplaatsing)

‘in binnen- en buitenland het geloof versterken dat zij (alleen van de algemene
constellatie afhankelijk) naar zelfstandig inzicht koerst en naar dat inzicht met
name ook mate en duur van haar samenwerking met de Britse bondgenoot
bepaalt. Zij zou steviger staan ook tegenover die bondgenoot zowel in de oorlog
als bij de vrede . . .. (Zij) zou een bedenkelijke tendens tot vereenzelviging met
vreemde belangen tegengaan en voedsel toevoegen aan het nationaal gevoel dat
het eigene boven alles stelt.”

Een ‘bedenkelijke tendens tot vereenzelviging met vreemde belan-
gen’? Dat kon slechts op de Engelse belangen doelen — kennelijk was
van Starkenborgh in november 40 nog steeds de mening toegedaan dat
er een tegenstelling was tussen de belangen van Engeland en die van
Nederland. Dat was een visie die door de koningin, de minister-president
en de meeste ministers werd afgewezen.

! Tekst: av, p. 231.
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