EEN PROCLAMATIE VAN DE KONINGIN

één onder onze vrije vlag in een van aggressie verloste wereld in onaantastbare
fierheid staan.’

Drie maanden later bevond zich nagenoeg heel Indié in Japanse handen
en maakten de Indonesische politieke voormannen zich op tot de vor-
ming, onder Japanse auspicién, van een eigen Indonesische regering.
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