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'De vraag is thans: wat brengt de toekomst? ... Niemand heeft daarvan
wetenschap doch gaarne zou ik u het vertrouwen schenken waardoor ik zelf
gedragen word: dat de staten, die het moederland en ons belagen, hoe machtig
ook hun wapentuig, hoe fel hun aanvalskracht en hardvochtig hun krijgsmetho-
den, gedoemd zijn de nederlaag te lijden. Politieke en strategische aspecten en
de stand der vraagstukken van grondstoffen en productie, zij wijzen onmisken-
baar naar dezelfde richting, naar het overwicht dat zich vestigt aan de zijde van
ons en onze bondgenoten. Zonder rhetoriek of breed betoog maar in de eenvoud
die het meest doeltreffend aan een oprechte overtuiging uiting geeft, wil ik U
zeggen dat het voor mij zeker is dat aan het einde onze zege ligt' -

afkerig als hij was van het wekken van valse verwachtingen, zei hij niet
dat het óók zijn oprechte overtuiging was dat Nederlands-Indië behou-
den kon blijven.

Hij was daar geenszins zeker van.


