
KOMST VAN AMERIKAANSE BOMMENWERPERS

gevolgd door bemanningen die nooit eerder in een B-17 of B-24 gevlo-
gen hadden en die het parcours van Ceylon naar Java moesten afleggen
dwars door de natte moessondie gepaard ging met gietbuien, zo hevig dat
de verf van de bouten op de vleugels sloeg. Vijf vliegtuigen gingen op
de route verloren. Voor de 50 die aankwamen, was het vliegveld te
Malang te klein - er werden nóg twee vliegvelden in gebruik genomen:
een bij Madioen, een bij Djokjakarta (zie kaart XVII op de pag.'s
1002-1003). Lieutenant-Colonel Eubank vestigde zich met zijn staf in
laatstgenoemde stad.
- Niet alleen zware bommenwerpers zonden de Amerikanen maar ook

lichte: DB-7'S (Boston-bommenwerpers). Hun vliegbereik was niet groot
genoeg om oceanen over te steken. Een eerste zending van zes gedemon-
teerde toestellen werd in Amerika ingeladen in de 'Sloterdijk', een schip
van de Holland-Amerika lijn. De 'Sloterdijk' bereikte Tjilatjap in de
laatste week van februari - toen de Japanners op I maart op Java landden,
was een ploeg van zeventig technici en werklieden koortsachtig bezig,
het eerste van die zes toestellen in elkaar te zetten.' Geen van die zes kon
nog aan de strijd deelnemen.

Moeilijker nog dan het overbrengen van moderne bommenwerpers
bleek het overbrengen van moderne jagers. Het 'Pensacola'-convooi, dat
wij eerder memoreerden, bracht 17 P-40'S mee die voor de Philippijnen
bestemd waren. Besloten werd, ze naar Java te sturen. Daartoe moesten
de toestellen eerst geassembleerd worden. Er was een tekort aan technici
en pas na twee-en-een-halve week waren de 17 toestellen in elkaar gezet.
Ervaren piloten waren er niet - de Amerikaanse jachtvliegers die zich
toen in Australië bevonden, hadden gemiddeld in Amerika twee uur met
een gevechtstoestel gevlogen. Slechts 12 van die eerste 17 toestellen
bereikten na diverse tussenlandingen Darwin en die 12 streken na een
moeilijke tocht met nieuwe tussenlandingen op Timor, Soemba en Bali
(zie kaart XII op de pagina's 738-739), op 24 en 25 januari op het vliegveld
van Soerabaja neer. Vandaar vlogen zij een week later naar een effectief
gecamoufleerd vliegveld bij Ngoro, ca. 100 km ten zuidwesten van
Soerabaja, dat de genie van het Knil met grote snelheid had laten
aanleggen.

I Dat eerste toestel was op 4 maart gereed. Het moest naar een vliegveld worden
overgebracht. Een vliegveld was er in Tjilatjap niet maar een piloot van de MLD, die
nog nooit een landvliegtuig gevlogen had, slaagde er in van de kade te starten waar
inmiddels een startbaan was geïmproviseerd die bedoeld was voor de Amerikaanse
jagers die in Tjilatjap werden verwacht.
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