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weg waren gegaan naar Nederlands-Indië, de enige bondgenootschap-
pelijke landstrijdkrachten waren die in dat vroege stadium in Indië
aankwamen: middenjanuari verlieten zij in Soerabaja de 'Bloemfontein';
zij hadden twaalf uit de Eerste Wereldoorlog daterende stukken veld-
geschut bij zich met de nodige ammunitie.

Het bataljon werd naar Malang overgebracht - daar werden de stukken
veldgeschut met veel kunst en vliegwerk tot luchtafweergeschut getrans-
formeerd. Zij konden nimmer een Japans vliegtuig raken, maar, aldus
Edmonds, 'the old guns made afine noise and helped discourage strafing and dive
bombing when the Japs started coming over Malang.' 1 Slechts een klein deel
van de artilleristen had met dat 'luchtafweergeschut' te maken - anderen
maakten zich verdienstelijk bij het onderhoud van de in Malang gesta-
tioneerde B-17's of namen als vrijwilliger aan de vluchten deel, waarbij
zij de mitrailleurs der bommenwerpers bedienden.

*

Ook Nederlandse versterkingen werden naar Indië gezonden: uit de
Middellandse Zee de onderzeeboten '021', '0 23' en '024' alsmede
de torpedobootjager 'Isaac Sweers', uit Engeland de lichte kruiser 'Jacob
van Heemskerck' en een eerste detachement van ruim honderdvijftig
vrijwilligers uit de Koninklijke Nederlandse brigade 'Prinses Irene' - een
tweede detachement zou nog volgen.

De drie onderze~boten die een half jaar of langer in de Middellandse
Zee actief waren geweest, moesten, alvorens na~r Indië te vertrekken, in
Engeland een onderhoudsbeurt ondergaan, Voor zij de Indische Oceaan
bereikten, had Japan al heel Indië bezet - ze werden naar Ceylon
gedirigeerd. De 'Sweers' werd pas eind januari '42 door de Admiralty
vrijgegeven - ook dit schip arriveerde te laat en kreeg toen Ceylon als
bestemming. De 'Heernskerck' naderde Java op de dag waarop de 'Lang-
ley' ten onder ging (en waarop de Slag in de Javazee begon) - twee dagen
later, I maart, toen de lichte kruiser niet ver van Tjilatjap was, wijzigde
admiraal Helfrich zijn opdracht en zond hij het schip naar Ceylon.

Het eerste detachement van de Irene-brigade was nog varende, zulks
aan boord van het Nederlandse onderzeebootmoederschip 'Colombia',

1 Walter D. Edmonds: They jought u/ith. iuhat rhey had, p. 300.


