‘ABDA-COMMAND’

toen de Japanners op Java landden — ook dit detachement ging op Ceylon
aan land. Tot het vertrek van het tweede detachement kwam het niet
meer.

Schrijvende over de aankomst of de verwachte aankomst van versterkin-
gen hebben wij in het voorafgaande herhaaldelijk Tjilatjap genoemd. Dat
spreekt vanzelf. Op 11 december '41 had immers het departement der
marine bepaald dat het scheepsverkeer naar en van Java zoveel mogelijk
via die haven aan de zuidkust zou worden geleid. Alleen: haar capaciteit
was beperkt en het bleef dan ook nodig, talloze schepen naar Tandjong
Priok en Soerabaja aan de noordkust te laten varen. In januari deden zich
daar al opstoppingen voor en deze werden in Soerabaja begin februari
belangrijk groter toen daar als gevolg van de eerste Japanse luchtbom-
bardementen bijna alle inheemse havenarbeiders hun werk in de steek
lieten.

Tjilatjap was toen al propvol komen te zitten.

Met veel moeite had de Staatsmobilisatieraad in "41 de haveninstalla-
ties dusdanig weten uit te breiden dat er vijftien schepen tegelijk afge-
handeld konden worden, maar tegen de jaarwisseling vielen er al meer
schepen binnen dan de haven aankon. ‘Daarmee groeide’, aldus later een
der loodsen, ‘de opstopping van goederen. Zo snel als de treinen . . . het
binnenland introkken’ (over een enkel-spoor-verbinding)

‘even vlug voerden andere treinen producten en machines aan . . . Talrijke zware
machines uit werkplaatsen werden . . . naar de zuidkust-haven vervoerd, teneinde
daar opgericht te worden in loodsen welke in allerijl opgetrokken werden ...
De spoorweg bleek niet bij machte, het volume lading te verwerken. Menigmaal
stonden beladen wagons op de rangeerterreinen en zijsporen, opgeblokt door
lege of uit de tegenovergestelde richting gekomen treinen, terwijl het verbou-
wereerde spoorwegpersoneel zich hoofdkrabbend afvroeg, hoe ze er tussen uit
te krijgen.’!

Er waren in de haven te weinig kranen en toen er bovendien goederen

aankwamen welke een grote omvang hadden, kon men die niet vlug

' Ch. B. Droste: Tot betere dagen, p. 121.
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