
'ABOA-COMMANO'

den overgebracht. In Singapore arriveerden, gelijk eerder vermeld, eind
januari en begin februari althans een voltallige Britse divisie en een
Brits-Indische en een Australische brigade - minder dan was beloofd
maar bij elkaar een aanmerkelijk aantal militairen. Hun aankomst bete-
kende ook dat er een einde kwam aan de convooieringstaak die in
december '41 en januari '42 beslag had gelegd op zoveel Britse en
Nederlandse boven·watereenheden.

Wat met ze te doen nu zij vrij kwamen?
Helfrich wist het wel: er moest een Combined Striking Force worden

gevormd om overal waar men kans op succesmeende te hebben, de strijd
met de Japanners te zoeken. Inderdaad, op 1 februari kwam die Combined
Striking Force tot stand, maar toen waren de voornaamste punten op
Celebes, Borneo en Ambon al in Japanse handen.

Wij willen nu weergeven wat op die drie eilanden is geschied.

Celebes / Borneo / Ambon

De Minahassa, het noordoostelijk uiteinde van Celebes, waar Menado
ligt (zie kaart XIII op pag. 811), was zwak verdedigd: er lag maar een
zeshonderd man beroepsinfanterie van het Knil, aangevuld met ruim
vijfhonderd oud-beroepsmilitairen, ca. honderdvijftig 'kort-verband-
militairen' (inheemsen die zich tot drie jaar dienst verplicht hadden) en
omstreeks tweehonderd dienstplichtigen, de helft Europeanen, de helft
inheemsen (leden dus van de inheemse militie); slechts een kwart van al
deze militairen kon als volwaardig worden beschouwd. Wat er aan
troepen was, had voorts rnaar heel weinig artillerie (twee stukken veld-
geschut waarvan één defect was, en drie lichtere stukken) en heel weinig
mitrailleurs en goede vuurwapens (de inheemse militie was met oude
jachtgeweren uitgerust) - vliegtuigen, luchtafweergeschut en moderne
verbindingsmiddelen ontbraken geheel en voor het voorbereiden van
brugvernielingen had men onvoldoende springstof ontvangen.

Uiteraard had de troepencommandant, majoor B. F. A. Schillmöller,
beseft dat hij tegen sterke Japanse eenheden machteloos was; hij had
bevel gegeven om, als zij zouden landen, krachtige weerstand te bieden
op enkele in het binnenland gelegen versterkte punten, vooralook op
het even ten zuiden van het Meer van Tondano gelegen vliegveld, en
om, als de Japanners op de hoofdwegen niet langer tegengehouden
konden worden, over te gaan tot de guerrilla; ter ondersteuning daarvan
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