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waren in het binnenland negen geheime depots gevormd waarin zich
lichte wapens, ammunitie en levensmiddelen bevonden.

In de nacht van 10 op I I januari begonnen ca. achttienhonderd Japanse
mariniers op de west-, ca. veertienhonderd op de oostkust van de Mina-
hassa te landen, zulks onder dekking van sterke vlooteenheden. Majoor
Schillmöller gelastte onmiddellijk de haveninstallaties en de pakhuizen
van Menado te vernielen - daarmee belastte zich het plaatselijk vernie-
lingscorps. Een deel van de Knil-troepen viel op de versterkte punten
terug en vervolgens vonden hier en daar gevechten plaats waarbij, dacht
men toen, enkele honderden Japanners sneuvelden. Het vliegveld werd
anderhalf uur lang verdedigd tegen vermoedelijk ruim driehonderd
Japanse parachutisten die in de ochtend van de r rde in de buurt van het
veld waren afgesprongen. Hier sneuvelde de Japanse commandant en
waren ook de overige Japanse verliezen zwaar; alle overlevenden van de
bezettingstroepen van het vliegveld werden door de Japanners ter plaatse
afgemaakt.

Enkele afgesneden detachementen gingen in het geheel niet tot de
guerrilla over, maar andere deden dat wel. In bijna alle gevallen waren
zij maar zeer korte tijd actief: enkele geheime depots bleken door de
inheemse bevolking geplunderd te zijn en vele inheemse militairen
deserteerden, zulks o.m. als gevolg van Japanse dreigementen dat de
gezinnen van diegenen die de strijd voortzetten, gevangengezet zouden
worden en dat guerrilla's die de Japanners in handen zouden vallen, ter
dood gebracht zouden worden. Eén groep die enkele weken lang de
Japanners kon bestoken, werd door een inheemse visser verraden - de
levens van de leden van deze groep werden gespaard uit bewondering
voor hun volgehouden verzet. Majoor Schillmöller die eind januari per
radio bevel gekregen had, zich naar Makassar te begeven (hemelsbreed
een afstand van bijna I 000 km), bracht het, afgehaald door een motor-
boot, niet verder dan tot Paso (zie kaart XIII op pag. 8Il); hij kwam er
aan met ca. vijftien andere militairen en trof er ca. zestig aan die onder
bevel stonden van luitenant W. H. J. E. van Daalen; bij de groep in Paso
voegden zich nadien nog twee detachementen van het Knil, van welke
er een onder bevel stond van luitenant J. A. de Jong.

Schillmöllers bedoeling was om met alle beschikbare troepen in het
gebied ten zuiden van Paso tot de guerrilla over te gaan, maar toen hij
op 9 maart bericht ontving van de capitulatie van het Knil, besloot hij
zich over te geven, mede teneinde Japanse strafmaatregelen tegen de in
Paso wonende Europeanen en tegen inheemsen te voorkomen. De
luitenants van Daalen en de Jong evenwel zetten met enkele tientallen
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