GUERRILLA OP MIDDEN-CELEBES

onderofficieren en ruim honderd manschappen de strijd voort', sloegen
een Japanse landing bij Poso af en trokken zich begin mei, toen ca.
vijfhonderd Japanners in Poso landden, samen met de vrouwen en
kinderen van enkelen hunner in het binnenland terug. Zij weigerden
overgave.

Via het radiostation van het Binnenlands Bestuur dat zich in Kolone-
dale bevond, kon luitenant de Jong tegen midden juni in contact komen
met de Nederlandse autoriteiten in Australié — hij vroeg om wapens,
ammunitie en voedsel. Besloten werd hem dit te sturen en de Ameri-
kaanse radio in San Francisco zond vervolgens op 20 juni in haar normaal
programma een ‘boodschap aan luitenant de Jong’ uit van de volgende
inhoud: ‘Uw signalen zijn in Australi€ opgevangen. Wij raden u aan, ons
niet meer op te roepen, daar dit uw positie zou verraden. U moet echter
naar dit station blijven luisteren. Met de hulp waarom u gevraagd hebt,
zijn verscheidene weken gemoeid.’? Enkele dagen later landden de
Japanners bij Kolonedale — de radiozender werd vernield en de pakketten
welke midden juli afgeworpen werden door een B-24-bommenwerper
die in Australié¢ met een Nederlandse nevenwaarnemer was opgestegen,
vielen alle in Japanse handen. Van diegenen die met de luitenants van
Daalen en de Jong de moeilijke strijd trachtten vol te houden, werd het
ene groepje na het andere door de Japanners gevangen genomen. De
vrouwen en kinderen moesten zich overgeven en de vrouw van luitenant
de Jong werd vervolgens gemarteld teneinde van haar te weten te komen
waar haar man zich bevond — dat was haar niet bekend, want zij was het
contact met hem kwijtgeraakt. Eén Europese sergeant wist zich blijvend,
d.w.z. tot na Japans capitulatie, schuil te houden bij een inheems gezin,
maar de twee luitenants werden begin augustus, toen zich nog slechts
één andere militair bij hen bevond, opgespoord en gevangen genomen;
beiden werden enkele weken later na ernstige mishandelingen in Me-
nado terechtgesteld en ca. twintig Europese onderofficieren van het Knil
die aan de guerrilla hadden deelgenomen, werden samen met een in-
heems.kampong-hoofd dat aan de groep van van Daalen en de Jong steun
had verleend, in Poso onthoofd; de minderen werden in gevangenschap
afgevoerd.

Wij voegen aan dit alles toe dat de Japanners vrijwel ongehinderd in

' Van Daalen die zich eerst in Poso aan de Japanners had moeten overgeven, werd
door de Jong en vijf helpers uit krijgsgevangenschap bevrijd, bij welke gelegenheid
een aantal Japanners werd gedood. ? Geparafraseerde tekst in J. B. Bouwer: ‘Dag-
boek’, p. 82 (IC, 11 583).
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