TARAKAN

doorgang bevond, en in die doorgang zouden op het laatste moment nog
mijnen gelegd worden; daartoe bevond zich de moderne mijnenlegger
‘Prins van Oranje’ ter plaatse.

Niet alleen door een vliegboot maar ook door het loodslichtschip van
Tarakan werd de nadering der Japanners per radio gemeld! — geen risico
nemend, gaf overste de Waal opdracht om onmiddellijk tot de vernieling
van de dicht bij het plaatsje Tarakan gelegen aardolie-installaties over te
gaan. Zij vond geheel volgens plan plaats: op de avond van de 10de waren
alle boorputten vernield en stonden alle olietanks in brand. Toen waren
ook door de ‘Prins van Oranje’ mijnen gelegd in de doorvaart.

Opverste de Waal moest Tarakan (een eiland dat ongeveer zo groot is
als de Haarlemmermeerpolder) verdedigen met ca. dertienhonderd man
aan troepen die naar verhouding veel mitrailleurs hadden — er was
evenwel slechts één batterij veldgeschut die echter niet-mobiel was;
niet-mobiel waren eveneens de vier kustbatterijen, één op het noorden
van het eiland, drie op de zuidwestpunt, ca. zes kilometer ten zuiden van
het plaatsje Tarakan. De westkust van Tarakan was dus sterker verdedigd
dan de oostkust, waarvan gemeend werd dat zij zich minder goed voor
landingen leende. De Japanners waagden het er op: in de nacht van de
1ode op de 11de landden de meer dan zesduizend militairen van de
Sakagoetsji-brigade op drie punten op de oostkust. De daar opgestelde
zeer zwakke detachementen trokken terug.? Er leidden uit dit gebied geen
wegen naar het plaatsje Tarakan maar de Japanse voorhoede, de loop van
enkele riviertjes volgend, rukte snel door het heuvelachtig terrein op en

! Het schip, zestig jaar oud en vrijwel onverdedigd (er waren vier pistolen aan boord),
werd, na gebombardeerd en gemitrailleerd te zijn, op de avond van de 10de, toen een
Japanse torpedobootjager naderde, door de commandant en de bemanning verlaten;
zij werden als krijgsgevangenen aan boord van de jager gebracht. Hoewel met de
dood bedreigd, weigerde de commandant inlichtingen te geven over de ligging van
het mijnenveld. 2 Het meest zuidelijke detachement, ruim dertig militairen tellend,
werd door de Japanners ingehaald en gevangen genomen. Hoewel met de dood
bedreigd, weigerden die militairen mee te delen hoe de Japanners het plaatsje Tarakan
en het boorterrein van de BPM zo snel mogelijk konden bereiken; op de 12de werden
allen op één na door de Japanners met bajonetsteken afgemaakt — die ene, een
vijf-en-dertigjarige Indische Nederlander, reservist, wist zich dood te houden en kon
vervolgens kruipend in vijf dagen het op 10 km afstand gelegen militair hospitaal
bereiken. Mogelijk is dat er nog een tweede overlevende is geweest, althans: de
commandant van het detachement, een kapitein van het Knil, Indisch Nederlander,
werd begin maart ’42 op Java gesignaleerd in het gevolg van de Japanse officieren die
de capitulatie van het Knil op Midden-Java regelden — de man bleek na de oorlog
onvindbaar.
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