‘ABDA-COMMAND’

was tegen de avond van de 10de in het bezit van de eerste verdedigings-
lijn die het plaatsje aan de oostzijde dekte.

Eerder op die dag had overste de Waal besloten, de Japanners te
verdrijven van een belangrijke heuvel die zij hadden veroverd. Hij wilde
daartoe een compagnie jeugdige Ambonnezen inzetten die in november
41 fel tegen hun verplaatsing naar Tarakan, waarbij zij hun gezinnen op
Java moesten achterlaten, hadden geprotesteerd — nu bleek het onmoge-
lijk die Ambonnezen er toe te bewegen een aanval op de heuvel in te
zetten; hun compagnie viel, schijnt het, spoedig nadien uiteen. In de nacht
die volgde (die van de 11de op de 12de), werden de Knil-troepen in de
tweede verdedigingslijn onverhoeds beslopen door van allerlei listen
gebruikmakende Japanners; er werd onder de verdedigers een slachting
aangericht. Zij die wisten te ontkomen, waren volslagen gedemoraliseerd
— overste de Waal had toen nog maar één onvolledige compagnie in
reserve; voortzetting van de strijd zag hij als zinloos en op de ochtend
van de 12de capituleerde hij met al zijn troepen. De gevechten hadden
ruim een etmaal geduurd.

Het was de vraag of het bericht omtrent de overgave de tweehonderd-
vijftien Knil-militairen die bij de meest zuidelijke kustbatterij waren
ingedeeld, onmiddellijk zou bereiken en de Japanse troepencommandant
adviseerde derhalve de Japanse marinecommandant, te wachten alvorens
zijn mijnenvegers opdracht te geven, de door de ‘Prins van Oranje’ in
de doorvaart gelegde mijnen te vegen. De marinecommandant sloeg dit
advies in de wind — het gevolg was dat van de zes naderende mijnenve-
gers er twee in de grond werden geboord; er werd ook gevuurd op
Japanse drenkelingen. De Japanse legercommandant deed de toezegging
dat de militairen van de betrokken kustbatterij niet gestraft zouden
worden en overste de Waal wist hen toen persoonlijk er toe te bewegen,
zich aan de Japanners over te geven. De marinecommandant liet vervol-
gens de tweehonderdvijftien militairen aan zich overdragen; zij werden
een week later van een Japans schip geboeid in zee geworpen op de plek
waar de twee mijnenvegers tot zinken waren gebracht.

Twee marineschepen trachtten uit Tarakan te ontkomen: de mijnenlegger
‘Prins van Oranje’ en de onderzeeboot ‘K 10’ die wij tot dusver niet
hebben genoeind omdat hij geen bijdrage aan de verdediging van Tara-
kan had kunnen geven.
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