
TARAKAN

De 'K 10', meer dan twintig jaar oud, had begin januari van Helfrich
de nauwelijks uitvoerbare opdracht gekregen, de Japanse vlootstrijd-
krachten die zich bij Davao bevonden, aan te vallen, maar na het vertrek
uit Soerabaja was de compressor van een van de twee dieselmotoren
gescheurd en de boot had Tarakan aangedaan om er die compressor te
laten repareren. De reparatie was nog niet voltooid toen de boot op
II januari (de dag waarop de Japanners door de eerste verdedigingslinie
heenbraken) van Helfrich opdracht kreeg, naar Soerabaja terug te keren.
Nog boven water varend wist de commandant, zelf aan het roer staand,
aanvallen van een Japanse jager te doorstaan. Toen Japanse bommenwer-
pers naderden, ging de 'K 10' onder water varen. Zo wist hij zowel aan
de bommenwerpers als aan de Japanse vlooteenheden te ontsnappen.

Minder geluk had de 'Prins van Oranje': pogend benoorden Tarakan
te ontsnappen werd de mijnenlegger door een Japanse torpedobootjager
.de grond ingeboord; slechts zes opvarenden werden uit zee opgepikt.

Doordat de Japanners Tarakan aan de oostzijde hadden aangevallen,
konden verscheidene personen op I I of 12 januari de smalle zeestraat
oversteken welke Tarakan van Borneo scheidt. Daartoe behoorden de
commandant van de noordelijke kustbatterij op Tarakan en ca. veertig
onder hem dienende Europese militairen (alle inheemsen waren gede-
serteerd). Deze groep en andere groepen trokken, een rivier volgend,
moeizaam het binnenland van Borneo in waar zich begin maart in
Longbarang, hemelsbreed ongeveer 200 km uit de kust (zie kaart XIV op
pag. 816), meer dan honderd militairen en Europese burgers bevonden.
De groep gaf zich midden april aan de Japanners over, mede omdat toen
bekend was dat dezen aan de Dajaks opdracht hadden gegeven, alle
Europeanen die zich in het oerwoud teruggetrokken hadden, te vermoor-
den.

Ontsnapping naar het zuiden lukte aan een ingenieur van de BPM,
tevens hoofd van de luchtbeschermingsdienst van Tarakan - samen met
enkele marinemannen kon hij op de kust van Borneo fen prauw vinden
waarmee hij Boelongan bereikte (zie kaart XIV op pag. 816); daar bevond
zich een zender van het binnenlands bestuur.' Een vliegtuig bracht de
ingenieur en de overigen naar Balikpapan, vanwaar zij, eveneens per
vliegtuig, naar Java werden gezonden om er rapport uit te brengen. Van
wat op Tarakan tijdens de verovering gebeurd was, wisten zij weinig,

I Een groepje vluchtelingen dat dwars door het oerwoud naar Boelongan trok, werd
op één na door Dajaks vermoord.
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